, lakta kaldığını, eşitsiz- 


TOKAT 
KAMPI 


gi 


ETA 


UYARIYORUZ Ş ak 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 500 KURUŞ 


AP” yi MHP ile birleştirmek için kolları sıvadılar 


© Kahramanmaraş'ta insafsızca katledilen yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz 


© Yüzlerce yurttaşımızın katili MHP hala sanık sandalyesine oturtulmadı 


Maraş katliamının 1. yıldönümünde yine tertip hazırlanıyor 


ii 
1 Ey 
g i ; Ea mp I VE yariyor @Kargaşa peşinde koşan gruplar, yurttaşların katliama ` — eo 


karşı haklı öfkesini istismar etmeye çalışıyor 


@Merkezi Doğu Berlin'de bulunan TKP, UDC adını verdiği bir cephe kurup başına geçmek için, AP hükümetini MC gibi davranmaya zorluyor 


HABER MERKEZI ER 
ANLI Maraş katli. Savaş çağrıları yapan dergilerin fotokopileri. Hepsi de sözleşmiş gibi aynı şeyleri 


ABD Senatosu Em an söylüyor. 
kilik Lİ E T e cereis TKP ve yörüngesindeki gruplar i i i i a yi f s w j çen e“ bir ağızdan savaş çağrısı yapıyor 


ABD Senatosu Savunma Komitesi, 
ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan 
SALT-2 Anlaşmasının ulusal çıkarlarla bağdaşmadığı için reddedilme- 


ve ordu birlikleri seyirci kaldı e Tahrip edilen bina sayısı Büy e dinlere Sionin Döl 


Yüzlerce yurttaşımızın insafsızca katledildiği Maraş olaylarının üzerin- den bir yıl geçmesine rağmen, katliam örgütü MHP'nin hala sanık san- 

(Devamı sa. 7 , sü, 6'da) 


©5ilahlı eylem ve kargaşa körükleyen TKP'ye çeşitli fraksiyonlar alet oluyor 


AHRAMANMARAŞ katliamının yoğun bir çabaya girişmiş durumda. 


sine karar verdi. 

Bu konuda Savunma Komisyonunda 7'ye karşı 10 oyla karar alındı. 

Anlaşmanın reddin- den yana olan senatörler bir basın toplantısı düzenleyerek SALT-2' 
nin çatladığını mual- 


birinci yıldönümünde, Maraş'ı yeniden kana bulamaktan yarar uma- nın yalnızca MHP olmadığı anlaşılıyor 


CHP” li Sönmez: 
r 'li K ld i öncesinde «HP MHP illa. Kalay kalkma Hatayda soykırıma artırmak ve ortalığı bulandırmak için 


hazırlanıyor” 
HATAY (ÖZEL) 


Bu grupların başında, her zamanki gibi sahte TKP'nin doğrudan güçleri var. Savaş Yolu dergisi, hükümeti yıpratmak için hiç zaman yitirmeden kargaşalığı tırmandırma çizgisini çok 

(Devamı Ba. 7'Sü,1'de) 


So i | k j d b | | i di 
~ iK günden belliydi 
23 Aralık 1978 günü başlayan ve 24 25 Aralık günleri de de- hükümetin gerekli önlemleri alması için en büyük çabayı sarfeden 
vam eden kanlı Maraş olaylarını gerçekleştiren örgütün MHP oldu- gazetemizin manşeti, ''MHP Yakıyor, Yıkıyor, Öldürüyor'' şekğu daha ilk günden belliydi, Şehir merkezindeki tahrip olaylarını lindeydi, Katliamdan sonra Maraş ve ilçelerinde halkın yardımıy- ATAY CHP Senayaratanlarının kendi yandaşlarının dükkan ve işyerlerini MHP la geniş bir araştırma çalışmasına giren muhabirlerimiz, Belge- törü Mehmet Sönamblemi olan üç hilalle işaretledikleri ve buraların sapasağlam kal- lerle K.Maraş Olayları'' dizisini hazırlamışlar ve Türkiye okuyu- mez, Hatay'da mezhep 


üvenli i jz- halkın saptama ve kanıtlarını sunmuşlardı. Dizimizde yer ayırımının körüklendiğidığı bütün basın mensupları ve güvenlik görevlileri tarafından göz. cusuna p H ni belirterek, "'Hükümet 


liklerle dolu olduğunu belirttiler, 
Senatörler, '"Tupolev- 
26" ya da "Backfire" 
(Devami sa, 7, sü, 6'da) 


işti alan isim ve gerçekler daha sonra, Sıkıyönetim Mahkemesinde de i bell k i e elin / mi a vü la Olayı daha ilk saatlerinden itibaren halka duyuran ve bir kere daha doğrulanmıştı. güdümündeki MHP'li kad-Türkiye nın (Devamı, Sa, 7, Sü, 9'da) Paris Turizm 


Müşaviri öldürüldü 


PARİS 

ÜRKİYE'nin Paris 
Turizm Ataşesi Yıl 

maz Çolpan dün saat 
11.00 de Paris'in Champs Elysees semtinde silahlı bir saldırı sonunda öldürüldü. Saldırı olayını "Ermeni Adalet Komandoları" isimli örgüt üstlendi. 
Dün Champs Elysees Caddesinde yürümekte olan Yılmaz Çolpan'a kimliği (o belirlenemeyen kişilerce otomatik silahlarla ateş açıldı. Çolpan aldığı yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar caddenin kalabalık olmasın- dan yararlanarak kaçtı- 


lar, i 
(Devamı 52.7, Sü,7'de) 


Yılmaz Güney 
Gemlik” te yakalandı 


UMURTALIK Ha: 

kimini öldürmekten hükümlü olarak İmralı Açık Cezaevinde bulunan ünlü sinema oyuncusu ve yönetmeni Yazar Yılmaz Güney dün Gemlik'te dört arkadaşı ile birlikte yakalandı, Yıl- 


Feshedilen CHP İstanbul yönetimi, Genel Merkeze sert bir çıkış yaptı 


Ünal: «Sahte üye kayıtlarını reddettiğimiz 


için feshedildik» 


© Görevden alınan İl Başkanı Ünal, 18/201 kişinin toplu kaydını yapan şi j Genel Merkezin parti içi demokrasiyi askıya aldığını söyledi 

@ Toplu üyelik kaydı yapılan kişiler arasında çok sayıda İGD' li var 


İSTANBUL (ÖZEL) 
CH Genel Yönetim Kurulu tarafından görevinden alınan İstanbul İl Başkanı Ero Unal, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Genel Merkezi, parti içi de mokrasiyi askıya almakla suçladı. Ünal, basın toplantısında Genel Merkez tarafından üyeliğe alınan ancak kendi yönetimleri tarafından üyelikleri 


Jnal, Genel Merkez tarafından üyeliğe alınanların başvurularının 


MARAŞ SIKIYÖNETİM 
KOMUTAN 
YARDIMCISININ 
ÇAĞRISIYLA 
YAPILAN 
TOPLANTIDA 


TIKP, MHP'nin anarşinin 


kaynağı olduğunu belirtti 


@ BUNUN ÜZERİNE 
HİÇ BİR PARTİ 
ORTAK BİLDİRİ 

İMZALAMADI 


Hasan Erkılıç, işçi sınıfımızın çalışkan ve fedakar bir neferiydi. Her zaman ezilenlerin safında ve mücadelelerinin önündeydi... 


Apocular tarafından katledilen Hasan Erkılıç toprağa verildi 


TUNCELİ (ÖZEL) 

UNDAN iki gün evvel Apocu katiller tarafından kaçırılarak öldürülen Türkiye İşçi Köylü Partisi Nazımiye İlçe Başkanı Hasan Erkiliç bugün törenle Tunceli'nin Salör- 


dek köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, mücadele arkadaşları ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Ayrıca mezarı başında yapılan bir dakikalık 

(Devamı, Sa, 7, Sü, 8'de) 


K.MARAŞ (ÖZEL) 
AHRAMANMA— 
RAŞ'ta önceki gün 
Vali Nurettin Yılmaz, Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Şehabettin Balkan, Emniyet Müdürü Mehmet Canseven ile CHP, AP, MSP, 
TİKP ve MHP İl Başkanlarının katıldığı toplantı- dan sonra bir açıklama yapan TİKP Maraş İl 
Başkanı anarşinin bir kaynağı olan MHP ile ortak bir bildiri imzalamayı reddettiklerini belirtti, Önceki gün yapılan 


Manisa CHP eski il başkanını öldüren komando yakalandı G 


Örnektepe'deikier # 


©Eskişehir ve 


(öldürüldü 


Kütahya'da dört kişi öldürüldü 


reddedilen 10,580 kişinin (Devamı sa, 7 si, 5'de) 


usülsüz olduğunu belgelerle gös- 


(Devamı sa. 7, sü,5'de) terdi, (Fotoğraf; Ayten ERBAY) 


(Devamı sa, 7, sü.5'de) 


Demirel herhalde eline Alaaddin' in lambasını geçirmiş olacak! Sayın Başbakanın 100 günde üstesinden gelmeyi vadettiği işler içinde bakın neler var. 

* Enflasyon kontrol altına alınacak. 

* Ülke yokluklardan kurtarılacak. 

* Yatırımlara hız verilecek. 

* Wer sektörde üretim artırılacak. 
* Asgari ücret vergi dışı bırakılacak. 

* Emeklilerin geçim koşulları iyileştirilecek. 

* Elektrik kısıntıları alt düzeye indirilecek. 

* Fiyatlar makul bir düzeyde tutulacak. 

* Karaborsa kaldırılacak. 

* Anarşiye dur denilecek. 

Yukarıdaki vaatlerin özeti, ekonomik ve siyasi istikrardır. Demirel, 
100 gün içinde, ekonomik krizi büyük ölçüde hafifletmeyi ve buna bağlı olarak siyasi bir yumuşama sağlamayı garanti etmektedir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin derinliğini ve kriz- den sağlıklı bir şekilde sıyrılma yöntemlerini bilenler için, Demirel' in vaadlerinin fazla bir anlamı yoktur. Ayni şey, sayın Başbakanın anarşi için söylediklerine de uygulanabilir. 100 gün içinde anarşi sorununu çözümlemek iddiası, aşırı derecede iyimser bir iddiadır. De- 


Tutuklu biranne sesleniyor: 


"Aydınlık 


yollara 


düşelim” 


Cinayet suçundan tutuklu bulunan bir ananın sıcak mektubunu iletmek istiyoruz bugün, siz okuyucularımıza. 

Zonguldak Cezaevinde çocuklarına hasret, özgürlüğe, ışığa barışa hasret bir ananın mektubu bu. Gazetemizin daha da güçlenmesi için açtığımız Kampanyaya yürekten katıldığını belirterek şöyle yazıyor: 

"Ülkemizdeki anarşi ve terör odakları olan MHP ve "Yaşasın Rusya" diyenlerle mücadele ettiği için; halkımızın her türlü sorunuyla, cezaevlerinde terk edilmiş bizlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiği için, ülkemizde demokrasi ve bağımsızlığı ; savunduğu için 'Daha taze, daha güncel Aydınlık' Kampanyasına katılıyorum. Bütün mahkum arkadaşları da Kampanyaya katılmaya çağırıyorum: Aydınlık günler için Aydınlık'ı : desteleyelim"'. 

“Karanlık yollar kişileri uçuruma iteliyor. Karanlık yollardan dönün abiler, ablalar, kardeşler. Geri dönün, Aydınlık yollar bambaşka. İstemez misiniz her zaman Aydınlık günlerle başbaşa olalım? 

"Bakın başımıza neler geldi. 
1973 yılının üçüncü ayının İ'inde, 
bir neden beni uçuruma iteledi. Güzel ve mutlu yuvam yıkıldı. Aramıza 36 yıl ceza girdi. Eşimden ayrıldım. 6 yıl 8 aydır zindanlardayım, cinayet suçuna kurban gittim. Tahliye günüme 6 ay kaldı. 
Burada kimimiz cinayet suçuna kurban gitti; kimimiz bilerek, kimimiz bilmeyerek suç işledik, if- 
(raya kurban gittik, zindanlara kapatıldık ve terkedildik. Unutulduk kardeşlerim. 


ÇOCUK AFFI NE OLDU? 


“Bu 1979 yılı Çocuk Yılı diye çocuk affı çıkacağını söylediler. 
Bu söz sadece zindanlara kapatılan çocukları mı kastediyor? Yoksa iç- te ve dışta tüm çocukları mı kastediyor? Eğer sadece mahkum çocukları kastediyorsa zindandaki çocukların dışındaki çocukların ne farkı var? İçerdeki çocuklar da ana-baba şefkatine - muhtaç, annesi ve babası mahkum olmuş dışardaki çocuklar da anne ve baba sevgisinden yoksun. Bunların arasında fark yok. 
“İçerde ve dışarda tüm kuzula- 


SINA CILADIR 


100 gün planı üzerine... 


mirel'in bu iddialarını ciddiye alabilmek için, kişinin hatırı sayılır derecede saf olması gerekir. 

Çok ilginçtir, Ecevit de, Başbakanlığının ilk günlerinde benzeri iddialarla ortaya çıkmıştı. Sayın Ecevit, bir hafta içinde anarşiyi önleyeceğini ileri sürdüydü. Bunun yanısıra, emekçi halkın geçim şartlarında gözle görülür iyileşmeler "yaratacağını söylediydi. 

Bu tür vaatlerin, özellikle muhalefet partileri için, belirli bir propaganda değeri olabilir. Ancak, hükümet koltuğuna oturanlar, çeşitli vaatlerde bulunurken, daha dikkatli olmak durumundadırlar. Çünkü iktidar koltuğu, bir bakıma sınav odasıdır. Bir öğrencinin, sınavdan önce, "ben şunu da biliyorum, bunu da biliyorum" diye hocalarını az-çok etkilemesi olanaklıdır. Ama, aynı yöntem, sınav odasında sökmez: Derler ki adama: 

— Gevezeliği bırak da ne yapacaksan yap! 

Şimdi halk kitleleri aynı şeyi Demirel'e söylemektedir. Ağır geçim yükü altında ezilen kitleler, boş laftan bıkmıştır. Kitleler, mümkün olabilecek en kısa süre içinde geçim koşullarının düzeltilmesini, cangüvenliklerinin sağlanmasını istemektedirler. 

Kuşkusuz Demirel'in vaatleri, kitlelerin özlemlerini içeriyor. Ancak, kitleler de Demirel'in bol kese- 

(Devamı sa. 7, sü.2'de) 


Cezaevi ça:'hanesinin badanasını yaptık. Kazoncımızı Aydınlık'a verdik. 


rımız, yavrularımız sevinecek umut ediyorduk. Ama 1979 yılının sonuna yaklaştık. Demek ki bizler gibi o zavallı talihsiz yavrular da terk edildi. Onlar da unutuldu. Ama bizler için, tüm terkedilenler için kardeşlerimiz var. Gücünüze seslenin, daha yakından ilgilenin. Unutulduk kardeşler, zindanlarda unutulduk. 


“Aydınlık'ın:. açmış olduğu Kampanyayə sevinçle katılıyorum. 
Halkımızın göstermiş olduğu fedakarlık, inanın beni çok ama çok duygulandırıyor. Ben de bu kampanyaya tüm gücümle katılacağım. 
Aydınlık'ımıza ilk olarak 500 Fra yatırıyorum. Bundan sonra biriktirdiğim paralarımı hep Aydınlık' ımıza yatıracağım. Halkımızdan aldığı güçle, cesaretle yayınını sürdüren Aydınlık'ın daha güçlü olarak yayına devam edeceğine inanıyorum. 


"Kardeşler, Aydınlık günleri istemez misiniz? Tümümüz Aydınlık'ı destekleyelim. Aydınlık yollara düşelim. Karanlık yollardan geri dönün, can feda Aydınlık diyenlere." 


BİLECİKLİ VE RİZELİ MAHKUMLAR 


Bilecik Cezaevinden mahkum lar da köşemize yazdıkları mek 
tuplarında Kampanyamıza 1000 
lira ile katıldıklarını belirtiyor ve şöyle diyorlar: 

"Tüm . özgürlüklerimiz kısıt lanmış. En zorunlu gereksinmele rimizden yoksun yaşıyoruz lop ladığımız 1000 lirayı Kampanya ya gönderiyoruz. Aydınlık'a güve niyor ve haklı mücadelesinde başa rılar diliyoruz." 


19 ve 21 yaşlarında olduklarını 
yazan iki genç okuyucumuz da boncuk işleri, koğuş temizleme, bo ya-badana gibi işlerden elde ettik İeri 1000 lirayı gönderdiklerini ya zıyor ve şöyle diyorlar: 

“İşverenden hakkımızı alabilmek için yaptığımız kavga mahkemeye aksetti. Bir 'gasp' olarak nitelendi rildi. Dar gelirli ailelere mensup ol duğumuzdan haklı olduğumuzu ka nıtlayamadık, 10'ar yıl ağır hapse mahkum edildik. Sevgi ve saygıla rımızla." 


BİR EĞİTİM SORUNU: "MÜNAZARA" 


ÜNAZARAYI, sözlükler, "bir konu üzerinde belli kurallara uyularak yapılan tartışma" olarak tanımlıyorlar. Ve çoğumuza bu sözcük, okul yıllarını anımsatacaktır. Hangi münazarada yenildiğimizi, o hangisinde nasıl ter döktüğümüzü anımsamamak elde *değil. 
İçinde bulunduğumuz öğrenim yılında gene yeni münazaraların, tartışmaların yapılmaya başlayacağı dönemde eğitim- le uzaktan yakından ilgilenen bütün kişi ve kuruluşlara seslenmek istiyorum. 

Bu yazıda yeni, ya da değişik, ilginç münazara önerileri getireceğim sanılmasın. Zaten bu İşi yapanlar o kadar işin içine dalmışlar ki, sorunu düşünmeye vakitleri bile olmamış... 

Güncel konular üstü- ne yapılan tartışma, araştırma, çözümleme gereksinimleri öğrenciler üzerinde öyle bir hale sokuluyor ki sonuçta yararından fazla zararı dokunuyor. İnanıyoruz ki işi bu hale getiren öğretmenlerimiz, . ilgililerimiz problemin farkında bile değiller. o Öğrencilere ve kendilerine ilişkin yararlı eğitim yapabilme çabası içinde, işin gereklerini yerine getirme de kusur bile etmiyorlar. Haddinden fazla da çaba harcıyorlar. 
Öğrencilerin harcadığı çaba ise, "caba'dan!. 
Birçok şey kazanarak münazaradan çıkılması gerekirken, öğrenci grupları (ister münaza- 


@ öğretmenlerin elinde hamur olan öğrencilere yarar 


sağlayacağı sanısı altında çeşitli eğitim bozuklukları taşımak az sorumluluk değildir Yani öğrenci arastırdığı teze ters düşmese de bu tez yanlış demek için o yanlışa daha büyük yamalar bulmak zorunda bırakılmamalıdır 


Ramazan Çakıroğlu 


e a mmm kzn 


rayı kazansın, ister kaybetsin) öncekinden de beter, çok şey kaybetmiş olarak tartışmanın sonuna geliyorlar. 

— Bu nasıl mı oluyor? 

— Şöyle oluyor: 

Uygulamalarda görülen konuların incelenmesi, araştırılması, tartışıl- 


ması değil, incelettirilmesi, araştırtılması ve tartıştırılması gündeme 


geliyor. Bir kez öğrencilerin önüne bir ikilem sürülüyor. Bu ikilemin dışına çıkmak mümkün değil, Çünkü : bu konu dışına çıkmak olur. Sözgelimi, "Kültürün yaygınlaşmasında kitap mı daha önemlidir, eğitim mi?" 
Ya da “Doğum kontrolü 


yapılmalı mıdır, yapılmamali mıdır?" 
Bunları tek tek ele 


alalım. Eğitimin yaygınlaşması konusunda kültürü eğitimden, eğitimi kitaptan, kitabı kültür- den ayırmak nasıl mümkün olabilir? Şişelerce mürekkep yalamış, matbaa dolusu kitap devirmiş her kişinin adam olması da mümkün değildir. 

Öteki konu: Asya ülkelerinden biri olan Çin' 


HALKIN SESİ 


Van köylüleri soruyor: 


BU KIŞ KAÇ ölü VERECEĞİZ? 


©” Çocuklarımız ve biz her gün hastalanırız. 


de bazı azınlık milliyetler bölgesinde nüfus artışı teşvik edilirken, azınlık durumunda olmayan kesimlerde aile planlaması uygulanır. Görüyoruz ki ülke bile değiştirme- den, "gerçek" kendi boyutları içinde kendini kabul ettiriyor. 


Her iki konuya da derinlemesine girmeye niyetimiz yok. Konumuz, sorunun bu yönüyle ilgili olmadığı için. Üzerinde durmak istediğimiz ve dikkati çekmek istediğimiz, münazaranın nasıl olumsuzluğa, kaprise, kendi kendini inkara dörüştüğü...Yanlış uygulanan bir yöntemin, öğrencinin önüne nasıl duvarlar ördüğü ve ufkunu daralttığını açmaya çalışmak. 


Öğrencilere grup grup bölüştürülen konunun iki yönü ortaya konduğu zaman, işin aksini savunan tarafta da, olumlusunu savunan tarafta da kendi savlarına inanmayan öğrenciler olacaktır. Eğer yanlış olan sav doğrultusunda araştırma yapması gerekiyorsa, yanlışı pekiştirmenin yolla- 


Hızlı bir rüzgar estiği zaman çatıları alıp götürüyor” 


1976 yılında deprem 
olunca gözler Van'a çevrildi. Çaldıran yerle bir oldu. Bazı köyler harita- dan silinip gitti. İnsanlar soğukla, açlıkla ölüm kalum savaşı verdiler. Ölümden kurtulan çocuklar, kışın soğuktan,açlıktan öldüler. Çok yazılar yazıldı. Boy boy resimler çekildi. Durmadan yardımlar yapıldı. İstanbul'da hamallık yapanlar, inşaatta işçilik yapanlaraylıklarını bağışladılar felakete uğrayanlar için. 
Yardımlar gerçekten u+ laştı mı yerlerine? En çok sorulan soru bu. Bazılarının eline ulaştı. Dil bilmeyen köylüler ise bir lokma -ekmeği bile bulamadı. Yunanistan'dan yardım yapıldı. Başka devisti.r de milyonlarca dolar,mark bağışladılar. 


Tutarı 


Adet 


Tablonun Adı 
Hasat 
Oduncular 
Kağnı 
Madenciler 
Aydınlık 
TOPLAM 


Ressamın Adi 
Aysu Koçak 
Ramis Aydin 
Ramis Aydın 
Ali Demir 
Kasın, Koçak 
Kasım Koçak 


Fiyatı 


Not: 100 lirayı aşmayan karl | talepleri için posta pulu gön- | deriniz. 


Yardım yapıldıkça tefeciler, tüccarlar ve particiler sevindiler. Sözde halkı savunan particilerin cepleri gün geçtikçe doldu. Yapılan yardım mallarını, yiyecek maddelerini, köylerde ekmek bulamayıp da kar yiyen insanların hakkı olan şeyleri sıcak soba başlarında kahkahalarla (o ceplerine indirdiler. Bazı köylerde halk açlıktan birbirine girdi. 


Muradiye'de, Çaldıran'da ve bazi köylerde yıllardır yapımı bir türlü 
bitmeyen konutlar, 125 
bin lira karşılığında halka senet halinde verildi. Yapılan konutlar ise soğuk olduğundan dolayı, bazı kimseler kendi imkanla - rıyla yaptığı evlerde oturuyorlar. Halkın en çok 


mm ame men e a a n a m n e E 


lirttiğim kartlardan ödemeli | olarak gönderiniz. l 


i 
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İş Bankası Turbe Şubesi 
2149 İstanbu | 


şikayet ettiği hep aynı şeyler oluyor: 


1) Konutların çok soguk oluşu. 


2) Sağlam olmayışı. 


3) Oturmaya elvenşli olmayışı, yağmur ve kar yağdığı zaman damlaması. 


4) Hayvanların barınabilmesi için yerlerinin olmaması. 


Daha birçok sorunlarla karşı karşıya kalmışlar. Kendileriyle görüştügümüz Yumaklı köylüleri sorunlarını şöyle anlatıyorlar: 


“Cocuklarımız, bizler her gün hastalanırız. 
Hızlı bir rüzgar estiği zaman çatıları alıp götürüyor. Kışın tezek yakıyoruz. Devamlı yakarsak, kışın ortasında yakacağımız biter ve bizler soğuktan ölürüz. Geçimimizi hayvancılıkla yapıyoruz. Soğuktan hayvanlarımızın çoğu yaşamıyor. 


Deprem olduğundan bu yana birçok kimse göç ediyor Batı'ya:daha iyi bir yaşam için, çocuklarına sıcak bir çorba içirmek için. İş ararlar, bulamayınca tekrar dönerler köylerine. Çoğu kimseler dilenerek, on- dan bundan aldığı paralarla geçinir, kimisi ise akıl hastanesinde bulur kendini. Çocuklar perişan olur, ellerinden tutan olmaz. Ve bazen isiemeyerek kötü yollara başvururlar. Sonra hırsızlıktan yakalanıp içeri tıkılır. Yıllardan beri Doğu insanının kaderi budur: Şimdi Çaldıran'da, Muradiye'de, Yumaklı'da ve birçok köyde aynı soru: Bu kış kaç ölü vereceğiz?... Boyunları bükük devleti arıyorlar. 


GARİP GULCAN 


rını arayacaktır. Eğer tezi gerçekten doğruysa, onu araştırıyorsa, onun için tezin doğru olacağı değil, mürazarayı kazanacak söz kalabalığı önemlidir. Münazaraya hazırlananların ilk günden başlayan telaşı da bundandır. 


Baştan yalan temeller üzerine oturan yöntem, sonuçta da yalanla, demagojiyle bitmek zorunda kalacaktır. Çoğu kez, tezini zayıf bulan taraflar, çok garip iddialarla tartışmayı kazanmaya bakarlar. Peki, gerçek olmayan yön kazandığı zaman, bütün dünyada gerçek ona göre değişecek midir? 


Herkesin doğruyu görerebilme hakkı vardır. Kişi yanlış yaptığı zaman da "yanlış yaptım" diyebilmek hakkına sahiptir. 
O halde tartışmayı şartlandırıp, sınırlandırıp, ikileme sokup neden öğrencilerin önüne koyuyoruz? 
Öğretmenlerin elinde hamur olan öğrencileri, yarar sağlayacağı sanısı altında çeşitli eğitim bozukluklarını taşımak az 


sorumluluk değildir. Yani, öğrenci araştırdığı teze ters düşmese de, bu tez yanlış demek için,o yanlışa daha büyük yamalar bulmak zorunda 


bırakılmamalıdır. Bunun tersi de yapılmamalıdır. 


Önyargılardan uzak, şartlanmışlıktan ayrı bir tartışma gündeme gelirse eğitim-öğretim açısından iyi sonuçlara ulaşılabilir. 
Yoksa şartlanmış, yargısı hazır, ama ayakta durması için desteği olmayan bir şey var ortada. İşte şimdi buna destek bulma sırası. Destek nasıl olacak? Nasıl olsun? Sert ve heybetii olsun da isterse kağıttan kaplan olsun... 


Öğrenciye (o pahalıya malolan, özeleştiri imkanını elinden alan, iyi yalanlar bulmak zorunda bırakan bir münazara yöntemi, ya değerlendirmecileri ne hale sokuyor? 
Onlar neye göre Demokles'in kılıcı halinde başta duracaklar? Kimin haklı olduğunu bilmiyorlarsa, kim daha güzel bağırırsa, hangi grup daha iyi moral bozarsa, ona puan vermek ne derece uygun olur? 


Bütün bunlar bir tarafa, eğer insanlara doğruyu, gerçeği, tartışma kurallarını öğretmek İstiyorsak sadece bu gidiş bile gerçeği saklar! Onun için de "gerçek" yerini bulmada gecikecektir! 


Not: Konuyla ilgilenenlerin düşüncelerini bu sutünlara açması dileğiy- le... 


ek RP 


Gayrımenkul açık artırma ilanı 1978/2314 T. 


Bir borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen Bakırköy, Kocasinan köyü Bahçelievler mevkiinde kain 9 pafta, 5903 
parsel sayılı 228 m2 miktarındaki 14 meskenli 
kargir apartmanın 74/1008 arsa paylı 4 katta 12 
nolu bağımsız bölümünün tamamı açık artırma suretiyle Bakırköy 2. İcra Memurluğunda paraya çevrilecektir. 

mar Durumu: Kocasinan Belediye Başkanlığı Fen işleri şefliğinin 11.5.1979 tarih 978/ 
2214 sayılı imar durumu belgesinde: Bina yüksekliği 6,00 m, bina derinliği kroki gibi, önbahçe mesafesi 3.00 m, kamşe mesafesi bitişik, arka bahçe mesafesi 3,00 m, ve bitişik nizam şeklide inşaata müsaade edilmektedir. 

Gayremenkulün evsaf ve kıymeti: Bahis konusu gayrımenkul Bakırköy Kocasinan köyü Bahçelievler mevkii çamlık caddesi gül sokakta 
3 kapı nolu gül isimli apartmanın 4. katında 12 
nolu dairesine girişte: Bir antre, bir koridor, oldukça büyük bir salon alaturka bir tuvalet, bir mutfak, ve bir banyodan ibaret olup inşaat kullanılan malzeme ve işçilik yarı lüks olarak yapılmıştır. İnşaat sahası takriben 120 m2 civarında bulunan dairenin oda zeminleri marley salon zemini parke, diğer bilimum zeminler beyaz çimentolu karomozaik döşelidir. Mutfakta: Sabit beton tezgah, üzeri sarı renkli mermer kaplı, evyesi aleminyum, duvar cephede 4 sıra fayans kaplı altında ve üstünde formika dolapları bulunmaktadır. Banyoda; ayaklı ve renkli bir lavoba, bir klozet, gömme bir küvet, termostadlı kazan ve duş tertibatı mevcut olup duvarları 2.00 metre irtifana kadar desenli ve renkli banyo içindeki sıhhı tesisin cümlesi pembe renktedir.) Dairede kalorifer elektrik ve su mevcuttur. Netice olarak gayrımenkulün mevkii imar durumu, tarzı inşaası ve kıymete müessir bütün hususlar nazara dikkate alınarak bu günkü emsal alım satım raicine göre 74/1008 arsa paylı 
12 nolu daireye 990.000.00.- TL.sı kıymet tak- 


` tir edilmiştir. 


Satış şartları: 1- Satış 4.2.1980 Pazartesi günü saat 10'dan 11'e kadar Bakırköy 2. İcra memurlüğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır, Bu artırmada tahmin edilen kıymetin X75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmassa ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14.2.1980 Perşembe günü Bakırköy 2. İcra Me-: murluğunda saat 10-11 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur. 2—Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde yirmi günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve mesrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3—İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir) bu gayrımenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4—Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK.nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. 
İki ihale arasındaki farktrn ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme haciz kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 
5—Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi icin dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin1978/ 
2314 T. sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 20.12.1979 

(Basın: 9375-1374) 
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K.Maraş 
(Kanlımaraş) 


Bugün X. Maraş katliamının yıldönümü... 

Geçen yıl bugün Kahramanmaraş, Kanlımaraş haline dönüştürülmüştü. 

7'den- 70'e, bebeden-dedeye kadar yüzlerce insan hunharca öldürülmüştü. 

Hem de ne adına? 

"Bir kişi öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir" diyen İslâmiyet adına. .. 

Sahte İslamcı başbuğlar, geçen yıl bugün sahte bir cihad ilan ettiler ve günairsız, savunmasız insanları topluca katlettirdiler. 

Bilinçsizce bu cihada iştirak edip, halkı katledenler şimdi sanık sandalyesindeler. 

Ama ya bu katliamın emrini verenler, ya bu cihadı ilan edenler, asıl onlar nerdeler? 

Nerde olacaklar, K. Maraş benzeri yine toplu katliamların peşindeler. 

Tokat'ta, Amasya'da, Hatay'da yani mezhep ayrılıklarının yoğun olduğu kentlerde yeni tertiplerin hazırlığı içindeler. 

Peki neredeler yetkililer? 

Amasya'nın, Tokat'ın, Hatay'ın tıpkı X. Maraş gibi birer kanlı-kent haline gelmesine müsaade mi edecekler? 

Mezhep ve milliyet ayrılıklarının yoğun olduğu bölgeleri birer kan gölü haline getirmek isteyenlerin tertiplerini sadece seyir mi edecekler? 

Eğer bu seyir böyle devam ederse, bir gün bu kan gölleri büyüyüp kan denizine dönüşecek ve kendilerini de boğacak, bunu iyi bilsinler. 

Evet... Bugün yıldönümü. . . 

Bu katliamdan arta kalan bi. kan gölü ve yüzlerce ölü... 

Ey Ülkücü! 

Mensubu olduğun cinayet örgütünün seni, elini kendi halkının kanına bulayan bir halk düşmanı haline getirdiğini hiç düşündün mü? 

Dahası, seni halk düşmanı haline getiren bu davadan dönmeyi hiç düşündün mü? 

Dinle bak... 

Seni de davadan dönenlerin kervanına katılmaya çağırıyor, davadan dönen ülküdaşın Ömer Tanlak. . . 

İşte Ömer Tanlak'tan sonra, bir Ülküdaşın daha davadan dönenlerin kervanına katılmak üzere -itiraflarıyla birlikte- ta Tokat'tan çıktı yola. 

Unutma! il 

Türkiye halkının kapısı açıktır sana da... 

O halde daha ne bekliyorsun hâlâ? 


...... 


K. Maraş katliamının 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Evrensel-Marksizm-Leninizmin kısaltması. 2) Bir erkek adı-Yontulmamış. 
3) Tersi, Bulgaristan parası-Tersi, kıvam ya da zaman anlamında: İstanbul' 
da bir kültür evinin simgesi. 4) Bir yarışmayı kazanma, yengi-lersi, is kambilde birli, 5) Bir sayrEski değikçevik. 6) 


dd SER BA 
BağDaRES Böl 
Bant'ın yarısı-Ödeme-Tayin etme 7) İlginç. 8) Birdenbire olan-Gözaltı. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Günümüzde yaşayan ilerici bir Fransız ozanı. 2) Yakın Doğu'da uzunca kalıp yerleşmiş ya da evlenerek soyu karışmış Avrupalı. 3) Ömrün sonu-Nikelin simgesi. 4)Maloluş, finansman. 5) Tersi, çalışma-Gövde, 6) Camilerin bir bölümü. 7) Tersi, sahip-Bir emir. 8) Keder, içe dert olan-Bastom. 9) Bir nota-Posta sürücüsü. 10) Tersi su-Sayıca miktar. 
11) Ünlü bir Rus romancısının adı. 12) Kesici bir alet. 
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İLAN 
Kadıköy Asliye 3. Hukuk Hakimliğinden 


1979/13 


Davacı: Ümmüşan Eyice vekili Av. Necmettin Tardu tarafından Moda Caddesi Fazlı Sok. No: 20/3 Kadıköy'de olduğu bildirilen davalı Sami Eyice alehine açılan boşanma davasında: 

Davalı Sami Eyice'nin adresi meçhul olduğundaı, dava dilekçesinin 7201 Sayılı kanunun 28. ve tüzüğün 
46. maddeleri gereğince İlanen tebriğine bir nüshasının bir ay süre ile mahkeme divvanhanesine talikine duruşmanın 7.2.1980 günü saat 11.30'a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Dava dilekçesi ve davetiye yerin. Kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.12.1979 

(Basın: 9361-1373) 
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23 Aralık 1979 


Aydınlık 3 1 


Anti-faşist savaşın önderi 
Stalin, 
Sovyet 

devriminin 


Lenin”le 


DOĞUMUNUN 100.YILDÖNÜMÜNDE 


STALIN BÜTÜN 
DÜNYADA ANILDI 


<9 kıtadan 


/ KISAHABERLER 


Dayan, Filistinlilere özerklik verilmesini istedi 


Begin yonetimi ile anlaşmazlığa düştüğü için İsrail hükümetinden istifa eden eski Dışişleri Bakani Moşe Dayan; 21 Aralık tarihli "Jerusalem Post" peene verdiği bir demeçte, ''İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de bir an önce Filistinlilerin özerklik haklarını tanıması gerektiğini" açıkladı. Dayan, “Eğer bu süre uzarsa sonuçları da vahim olur" dedi. 


Cezayir petrolün fiyatını artırdı . 


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) geçenlerde Caracas'ta yaptıkları toplantıda petrol fiyatlarını serbest bırakmasından sonra, Cezayir petrolünün varilini 30 dolardan satacağını açıkladı. 


Böylece Cezayir, Libya ve Nijer- ya ile birlikte petrolü 30 dolardan satmaya başlayan 3. ülke oluyor. 


Afganistan gizli polis şefi saldırıya uğradı 


Afganistan Gizli Haber Alma Örgütü Şefi geçtiğimiz pazartesi günü bürosunda silahlı saldırıya uğradı. 


Başbakan Hafızullah Amin'in ye-Zeni olan Sadullah Amin bürosuna gelen bir ziyaretçi tarafından göğnden yaralandı; Sadullah Amin ameliyat edilerek kurtarıldı. 


8M, Rodezya'ya uygulanan ambargoyu kaldırdı 


© Zimbabve Yurtsever 
Cephesi üzerindeki yasaklar kalktı 


LONDRA/NEW YORK İngiltere-Rodezya Geçici Hükümeti ve Zimbabve Yurtsever Cephesi arasında Londra'da varılan anlaşmadan birkaç saat sonra toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, örgütün Rodezya'ya uygulamakta olduğu ekonomik ambargoyu kaldırdı. Güvenlik Konseyinin 13 üyesi olumlu oy kullanırken, Sovyet ve Çekoslovak delegeleri çekimser oy kullandılar. Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko, önceki gün yaptığı açıklamada, Zimbabve'nin bağımsızlığa kavuşmasına Karşı çıkmıştı. 

Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Zambiya delegesi, ABD ve İngiltere'nin BM kararından önce ambargoyu kaldırmış olmasına dikkat çekerek, "Hiç bir ülke endini BM kararlarının önüne koyamaz" dedi. 

Irkçı İan Smith yönetiminin 1965 
yılmda Rodezya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi ve ülke içinde ırk ayırımına dayalı bir rejim kurması nedeniyle BM, bu ülkeye ekonomik ambargo konulmasına karar vermişti. 

BM Güvenlik Konseyi, kararında, ırkçı Güney Afrika rejimi askerlerinin de Zimbabve topraklarına girmesini kesinlikle yasakladı. 

SEÇİMLER ŞUBAT AYINDA 

Londra'da varılan anlaşmaya göre, önümüzdeki hafta içinde yürürlüğe girecek olan ateşkes,ülkede BM denetiminde seçimlerin yapılmasına olanak sağlayacak. Zimbabve, tam bağımsızlığına kavuşana kadar ülkeyi İngiliz Vali Lord Soames yönetecek. 

Varılan ateşkes anlaşmasını denetle - mek üzere Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) asker'eri Zimbabve' ye gelirken, Vali .Soames, Yurtsever Cephenin. artık yasal bir kuruluş olarak faaliyet gösterebileceğini açıkladı. 

Şubat ayında yapılacak olan genel seçimlerden sonra da ülke yönetimi siyah çoğunluğun eline geçecek 


© Sinhua, “Olumsuz yanlarına rağmen, Stalin”in olumlu yanlarına” değinen bir yayın yaptı 


Marksizm - Leninizmin 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


büyük ustalarından Sialin doğumunun 


100. yılında çeşitli ülkelerde anılıyor. Lenin ile birlikte Sovyet devrimine önderlik eden Stalin, sosyalizmin kuruluşu mücadelesinin 


başında hulundu 


Marksizmi emperyalizm çağının somut gerçeklerinde tahlil eden ve dünyanın ilk proleter devrimine önderlik eden Lenin'in ölümünden sonra çok güç koşullarda Sovyet devletini iç ve dış düşmanlara karşı savunan Stalin, sosyalizmin inşasına çeşitli alanlarda katkılar- 


da bulundu 


Hitler faşizminin bütün insanlığı hedef aldığı 2. Dünya Savaşın- 


da Barış Cephesinin kurulması ve anti - 


faşist zaferin sağlanmasında 


kararlı bir tutum alan Stalin, bütün dünya ülkeleri ve halkları tarafından sevgi ve savgıyla karşılandı. 


Stalin, 


956 yılında Sovye. Parti ve Devletini gaspeden Kruşçef- 


Brejnev kliği tarafından tamamen inkar edildi ve karalandı. Ancak bütün dünyanın devrimcileri, Stalin'i değerlendirirken, onu çeşitli gerici mihrakların saldırılarına karşı savundular ve Stalin'in adı, 


Marks, Engels, Lenin ve 
Mao ile birlikte anıldı. 
ÇİN HALK 
CUMHURİYETİNDE 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Sinhua, önceki gün yayınladığı bülteninde, "Olumsuz yanlarına rağmen Stalin'in olumlu yanları: nın önemine" değindi. 

BATI AVRUPA'DA 


hakları vermeyisini 


konusuna önem eleştirirken, 
Hitler faşizmine karşı Stalin'in başarılı mmücadelesini hatırlattı 


Stalin'le ilgili olarak Fransa ve İngiltere basınyayın organlarında ise Stalin'in diktatör olduğu öne sürülüyor 

SOVYETLER 
BİRLİĞİ'NDE 

Bu yıl yapılan kutlamaların en ilginci Sovyetler Birliği'nde oldu. Brej- 


nev'in Genel Sekreterliğini yaptığı Sovyetler Birligi Komünist Partisi 


yayın organı Pravda, Stalin'in bazı hatalar yapmasına rağmen, Troçkistlere karşı büyük bir savaş verdiğini yazdı 

Stalin, doğduğu kentte yapılan resmı törenin 
yanı sıra, Moskova'da 50 
kişilik bir grubun mezarına çiçek bırakmasıyla anıldı. 


Moskova yönetimi 
1956 yılında Stalin'i tamamen inkar ettikten sonra geçtiğimiz son beş yıl içinde, yayınlarında yeniden Stalin'e yer vermeye başlamıştı. 

ARNAVUTLUK'TA 

Uzunca bir süredir 
Stalin'in 100. doğum yıldönümüne hazırlanan Enver Hoca yönetimindeki Arnavutluk Emek Partisi, Stalin'i son derece gösterişli ve büyük törenlerle andı. Çeşitli Batı Avrupa ve Latin Amerika'daki Arnavutluk yanlısı grupların da katıldığı törenlerde, Stalin'in "büyük dehası", “ince taktikleri" ze “proletarya diktatörlü- günü korumadaki yılmâz azmi" dile getirildi. Öte yandan Enver Hoca, Stalin'le yaptığı görüşmeleri anlatan bir anı kitapçı ğı yayınladı. 


Dali'nin eserleri çalındı 


Ünlü İspanyol Ressa- 
mı Salvador Dali'nin 11 
tablo ile iki kitabı, Barcelona'daki bir sanat galerisinden bilinmeyen kişilerce çalındı 


Hırsızların profesyonel kişiler olduğunu belirten galeri yetkilileri, eserlerin tutarının 7 milyon pesaia (yaklaşık £ milyon TL) olduğunu belirttiler 


BEJİNGİ 
REVIEW 


r 
İtalyan Komünist Par- o S tisinin yayın organı "L' Unita" Stalin konusunda yayınladığı başyazıda 
Sovyet liderinin insan 


Washington, BM Güvenlik Konseyine başvururken, 3 ABD savaş gemisi daha Umman Denizine doğru yola çıktı 


ABD, İran'a karşı yeniden sertleşti 


© iran’a ambargo konusunda BM Güvenlik Konseyinin en geç bir hafta içinde karar 


alması bekleniyor 


e Homeyni, Noel dolayısıyla din adamlarının rehineleri ziyaret etmesine 


izin verdi 


İran Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan Amiral Ahmet Medeni, Deniz 


Kuvvetleri Komutanı olan Medeni, alarm 


lerini denetlerken. 


ÇİN'DE SINIFLARIN DURUMUNDA 


halindeki, Deniz Kuvvetleri birlik- 


MEYDANA GELEN TEMEL DEĞİŞİKLİK (5 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
AED Başkanı Carter, İran'a rehinelerin hayatı konusunda sert bir uyarıda bulunurken, Amerikar Deniz Kuvvetlerine bağlı nükleer bir uçak gemisinin Umman Denizine gönderileceği bildirildi. 
Ayetullah ilomeyni, Noel dolayısıyla Hıristiyan din adamlarının rehineleri ziyaret edebileceğini söyledi. 


ABD Tahran Elçiliğini işgal eden öğ- 


renciler bulduklarını ifade ettikleri casusluk belgelerini televizyonda gösterdiler. 

Ayetullah Muntazari, Arap ülkelerini, petrolü siyasal bir silah olarak kullanmaya çağırdı. 

Devrim döneminde ülkeyi terk eden Rus uzmanlar yeniden İran'a döndü. 

Belucistan'da meydana gelen olaylarda beş kişi öldü. 

##* 

ABD Başkanı Carter, BM Güvenlik Konseyinin İran'a yaptırım uygulanması için acele toplanmasını istedi. Beyaz Saray Basın Bürosuna bizzat gelerek açıklama yapan Carter, rehinelerin salıverilmesi konusunda Uluslararası Adalet Divanının karar verdiğini ve BM'nin de dört kez çağrı yaptığını belirtti. 

İlk kez bu kadar sertleştiği gözden kaçmayan Başkan Carter, İran'a yaptığı uyarıda, 50 rehinenin hayatının tehlike- de olduğuna dikkat çekerek, "'Uluslararası yasaların bütünlüğü, BM'nin itibarı ve bölge barışı tehlikeye girmiştir"' dedi. 

Iran'ın BM'nin çağrılarına meydan okuduğunu söyleyen Carter, BM'nin İtan' a, aldığı kararlara uyması için baskı yapmasının zamanının geldiğini ifade etti. 
Kararlara uymanın ABD'nin itibarıyla ilgili bir sorun haline geldiğini kaydeden 


Beijing Review dergisi 
16 ve 23 Kasım 1979 
tarihli sayılarında Şanghay'da Çikan Jiefung Ribae gazetesinde yayınlanan "'Çin'de Sınıfların Durumunda 
Meydana Gelen Temel Değişiklik"! başlıklı bir 


z Geek PS F 


sınıf 


mücadelesinin 


yeni özellikler 


Bundan önce yayınlanan bölümler- de, Çin'de kapitalist sınıfın artık alışılagelen tarihi konumu içinde var olmadığı; toprak ağaları, zengin köylüler ve kapitalistlerin yeniden kalıba döküldükleri; dünkü bölümde de Çin'de baş çelişmenin artık sınıf mücadelesi olmadığı ifade edilmişti. 


Bazı kişiler soruyorlar: Toprakağaları, zengin köylüler ve kapitalist sınıflar ülkemizde sınıf olarak varlıklarını sürdürmediklerine göre, bunun bir sonucu olarak sınıf mücadelesi de ortadan kalkmamış mıdır? 

Başbakan Hua .Guofeng'in "Hükümetin Çalışma Raporu''nda açıkça ifade ettiği gibi bu sorunun iki yönü vardır. Bir yandan ülkemizde sınıfların durumunda temel bir değişiklik meydana geldi ve bu tür sömürücü sınıflar tasfiye edildi, Öte vandan "Hâlâ, sosyalist kamu düzenini ciddi bir biçimde bozan karşı-devrimciler, düşman ajanları, suç işleyenler ve siyasi bakımdan soysuzlaşmış kişiler, ayrıca yiyicilik, zimmetine para geçirme, vurgunculuk gibi işler yapan yeni sömürücüler de vardır. Dörtlü Çete- nin ve birkaç islah olmamış toprakağası ile zengin köylünün de dahil olduğu eski sömürücü sınıfların kalıntıları gerici tutumlarında diretecek ve sosyalizm düşmanı faaliyetlerini hem siyasi hem de ekonomik alanlarda sürdüre- 


ceklerdir. Dahası yurt içindeki sınıf mücadelesi ile yurt dışındaki sınıf mücadelesi arasında sıkı bir bağ vardır. 
Bu nedenlerie, daha uzun bir süre Çin'de her türden sınıf düşmanı gene varlığını sürdürecektir. İşte bunların üzerinde proletarya (diktatörlüğünü uygulamalıyız. Gerçi bunlar bir avuçtur ama biz gene de hiç bir şart altında uyanıklığımızı elden bırakmamalı, ve tetikte olmalıyız. Halkın saflarında burjuva ve feodal ideolojilerin etkisi daha uzun bir süre devam edecektir. 
Bu etkileri gözönünde bulundurarak mücadele ve eğitime önem vermeliyiz." 


Diğer bir deyişle, Dört Modernleşmeyi gerçekleştirir, toplumsal üretici güçleri geliştirmek ve emeğin üretkenliğini artırmak için büyük çabalar sarfederken avnı zamanda ekonomik, siyasi ve ideolojik alanlarda sınıf mücadelesini sürdürmeliyiz. 


Öte yandan, sınıf mücadelesinin henüz sona ermediğini kabul etmek, gelecekte hâlâ kitlelerin başlatacağı geniş çapta şiddetli sınıf mücadeleleri olacağı anlamına gelmemektedir. 
Çünkü toplumumuzda sınıf mücadelesi başçelişme olmaktan çıkmış durumdadır. Şimdiki aşamada sınıf mücadelesi özel bir bicime ve veni niteliklere sahiptir. Geçmişteki sınıf mücadeleleri esas olarak proletarya ile bütün sömürücü sınıflar arasında ölümüne bir sınıf çatışmasıydı. Bugün düşman sınıflar artık varlıklarını sürdürmüyorlar. 
Güçlü proletarya diktatörlüğü altında 


sınıf düşmanı artık tamamen gelişmiş 


"2000 yılına doğru" başlıki: bir Çin tahta oyması 


gerici bir sınıf haline gelemez ve proletaryanın karşısına açıkça çıkamaz. 
Bu nedenle önümüzdeki sınıf mücadelesi, artık tarihte olduğu gibi tam anlamıyla sınıflar arasında bir mücadele olmayacaktır. Bunlara karşı mücadelemizde ülke çapında kitlesel sınıf mücadelesi biçimini benimsememize artık gerek kalmamasının nedeni budur. 


Geçmişteki sınıf mucadelesi genellikle siyasi iktidarı ele geçirmek isteyenlerle siyasi iktidarı korumak isteyenler, iktidarı devralmaya çalışanlarla buna karşı mücadele edenler arasındaki mücadelede kendini gösteriyordu. Gelecekte sınıf mücadelesi esas olarak sosyalist modernleşme etrafında yoğunlaşacak ve sosyalist modernleşmeye hizmet etmesi sağlanacaktır; bunun esas göstergesi Dört Modernleşmeyi savunanlar ile bu modernleşme- nin gerçekleşmesini baltalamaya çalışaniar arasındaki mücadele olacaktır. 


ME azra 


baj yazının kısaltılmış bir çevirisine yer verdi. 
Çin'deki son gelişmelere ilişkin olduğu içim okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünerek 
Beijing Review'da yayınlanan bu yazinin tamamını sunuyoruz. 


Aynı zamanda Dört Modernleşme için yürüttüğümüz inşamızın, emveryalizm ve (o hegemonyacılığın uluslararası alanda varlığını sürdürdüğü koşullarda cereyan ettiğini kavramak zorundayız. Düşman istilası, küçük çaplı savaşlar ve hatta bir dünya savaşı da dahil olmak üzere birçok ciddi, karmaşık çatışma ve mücadelelerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Bunlar meydana gelirken gerici sınıfların kalıntıları, baltalamaya girişmek ve karışıklık çıkarmak için bu fırsattan yararlanacaklardır. Bu nedenle Dört Modernleşme sürecinde siyasi uyanıklığımızı gevşetmemeliyiz. 

Bazı kimseler soruyorlar: Düşman sınıflar artık varolmadığına göre proletarya diktatörlüğü neden sürdürülsün? 

Marksist teoriye göre düşman sınıfların direnişinin bastırılması bu diktatörlüğün tek işlevi değildir. Bu diktatörlüğün sosyalist inşayı örgütlemek ve sosyalist demokrasiyi korumak gibi 5- nemli görevleri de vardır. Bugün içinde bulunduğumuz türden bir uluslararası ortamda, sınıf mücadelesinin varlığını sürdürdüğü şartlarda halkın demokrasi ve çıkarları proletarya diktatörlüğü olmaksızın korunabilir mi? Bu diktatörlük olmaksızın bir birlik ve istikrar ortamında Dört Modernleşme için çalışmak mümkün müdür? 

Şimdiki aşamada ülkemizdeki sınıf mücadelesi hâlâ sürdüğü için proletarya diktatörlüğünü savunmalıyız. Ancak gelecek günlerde bizzat halk içinde çok sayıda çelişmelerle karşı karşıy: kalacağız. Sınıf mücadelesine özen göstermeli, tabiatı birbirinden farklı olan iki tür çelişme arasında kesin bir ayırım yapmalı ve bunları düzgün bir biçimde ele almalıyız. Halk içindeki çelişmeleri ele alırken, demokratik ikna yöntemini kullanmada ısrar etmeli ve bunları eleştiri-birlik-eleştiri anlayışın? 
uygun olarak çözmeliyiz. Gerçekten tabiatında sınıf mücadelesi olan bazı sorunlar kesinlikle sosyalist hukuk düzeninin merçevesi içinde ele alınmalı- , dır. 

Şimdiki aşamada sınıf mücadelesini doğru bir biçimde ele alma meselesi birbirine zıt iki farklı eğilime, sınıf mücadelesinin yok olup gitmesiyle sınıf mücadelesinin kapsamının genişlemesi teorilerine karşı çıkma noktasında berraklaşır. Ancak böylelikle düşmana kesin ve etkili darbeler indirebilir. ve halkı koruyabiliriz ve ancak Böylelikle Dört Modernleşme için tam bir görüş birliği içinde çalışmak üzere birleşebilecek bütün güçleri birleştirebiliriz. 


BITI 


Carter, kararlara uyulmasının bölgede barışın korunması açısından da önemli olduğunu belirtti. 

İran-ABD bunalımının başından beri barışçı yolu tercih ettiklerini söyleyen Carter, ABD'nin hiç bir zaman baş 
eğmeyeceğini ileri sürdü. 4 


ÖNLEMLER 


Iran-ABD bunalımı gibi durumlarda BM yasalarına göre BM, bir ülkeye karşı ekonomik ilişkilerin kısmen ya da: tamamen durdurulması; kara, hava ve deniz ulaşımının kesilmesi; haberleşme bağlantılarının kesilmesi ve nihayet diplomatik ilişkilerin kesilmesi gibi kararlar almaya yetkilidir. 

ABD daha önce, İran'a askeri malzeme ve yedek parça ile ticaret mallarının sevkiyatını durdurmuş, İran mali varlığını dondurmuştu. 

BM Güvenlik Konseyinin en geç bir hafta içinde karara varması bekleniyor. 


BİR UÇAK GEMİSİ DAHA 


ABD Savunma Bakanlığı, Umman Denizine yeni bir nükleer uçak gemisi daha gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. 

Savunma Bakanlığına yakın kaynaklar "Mimitz" uçak gemisinin bölgeye gönderileceğini ifade ediyorlar. 34 bin tonluk dev gemiye, "California" ve “Texas” nükleer kruvazörleri eşlik edecek. 

ABD-İran bunalımının sona ermesine kadar bölgedeki ABD askeri varlığının süreceğine işaret eden gözlemciler, "Mimitz"'in. “KittyHawk”"ın görevini devralacağını söylüyorlar. 

Bu arada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "İran'a müdahale edileceğinin resmen açıklandığı" yolundaki haberleri yalanladı. 

Öte yandan İranlı dini liderlerden Muntazari, Cuma namazında yaptığı bir konuşmada şöyle dedi: "Petrolün sevkiyatını bir tek gün durdurun onların nasıl yenilgiye uğrayacağını göreceksiniz." Muntazari ABD'nin emperyalist bir siyaset uyguladığını belirterek, ABD'yi destekleyen bazı Arap liderlerini elestirdi. 


REHİNELERİ ZİYARET 


Ayetullah Homeyni, özellikie zenci olmalarını tercih edecekleri bir grup papazın, rehineleri ziyaretine izin verileceğini açıkladı. 

Homeyni'nin bu açıklaması devlet radyosunun normal yayını kesilerek duyurulurken, işgalci öğrenciler de bu karara uyacaklarını belirttiler. 

Bu arada Tahran'da bulunan iki ABD'li profesör düzenledikleri basın toplantısında, Amerikan halkına bif çağrıda bulunarak, "İran ulusunun acılarını anlamalarını" istediler. 


İran'da Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade, Maliye Bakanı Abdül Hasan Beni Sadr ve diğer dini yetkililerle görüşen profesörler, bunalımın çözümünü ABD' nin İran politikasında aramak gerektiğini, rehin alma olayının bu politikanın doğal sonucu olduğunu söylediler. 


CASUSLUK BELGELERİ 


ABD 'Tahran Elçiliğini 4 Kasımdan bu yana işgalleri altında bulunduran öğrenciler, elçilikte bulduklarını söyledikleri yeni "casusluk belgeleri"'ni TV'de gösterdiler. 

Öğrenciler, eski ticaret ataşesi Geor- ge Hokis adına düzenlenen bir Batı Al man pasaportu, çeşitli kimlik kartları, şoför ehliyetleri ve çeşitli ülkelere ait gümrük damgalarını casusluk belgeleri. 
olarak gösterdiler. 


RUS UZMANLAR 
İRAN'A DÖNÜYOR 


İran devrimi sırasında ülkeyi terkeden Rus uzmanların , ülkeye yeniden döndüğü bildirildi. s 

Şah Rıza Pehlevi'nin devrilmesinden önce çeşitli sanayi tesislerinde çalışan yaklaşık 4 bin Rus uzman , devrim mücadelesi sırasında ülkeyi terketmişti. 

Geri dönen Ruslar İsfahan'daki çelik fabrikasına giderken, Şubat Devrimin- den bu yana dürân Moskova - Tahran demiryolu seferleri yeniden başladı. 


BELÜCİSTAN'DA'ÇARPIŞMALAR 


İran'ın Belucistan Eyaletinde Devrim Muhafızlarıyla yerel halk arasında çıkan şzatışmada beş kişi öldü, 18 kişi yaralandı, z 
TV, eski dışişleri bakanı İbrahim Yazdi'nin camide bir konuşma yaparken çatışmanın meydana geldiğini, ancak bir ateş-kes anlaşmasının sağlandığını beirtti, ; 


Kreisky:“Körfezde savaş çıkabilir” 


VİYANA 

Avusturya Başbakanı 
Bruno Kreisky, Fransg'da yayınlanan "Le Figaro" gazetesine verdiği bir de- 


meçte, "İki süper devletin Basra körfezinde bir savaşa tutuşabileceklerin- den çekindiğini" söyledi. 
Kreisky, ABD'nin FKÖ lehindeki (o girişimlerini sürdürmesi ve Tahran-Washington krizinin çözülmesi halinde “Darış ymutlarının"' yeniden 'do-Zabileceğini sözlerine ekledi. 


23 Aralık 1979 


MA Şİ mmm 


“cak. Birlik üzerine hamasi laflar tekrarlanıp, 


çekiç 


Gülay Göktürk 


Tasfiyeciliğin kaçınılmaz sonucu 


Geçtiğimiz ` temmuz: ayında yapılan Çimse-İş Genel Kurulunun ardından gazetemiz şu değerlendirmeyi yapmıştı: 

Genel Kurulun en önemli yanı, sendikanın bir bölünme ihtimali ile karşı karşıya oldugu . gerçeğini göstermesi idi. Bu ihtimal halen ciddiyetini korumaktadır. Tasfiyelerini bekleyen şubeler, ayrı bir örgütlenmeye gitme eğilimindedirler... Bunu önleyecek yol ise, Genel Başkan Akif Keskin'in Genel Kurulda i- şu fikrin hayata geçirilmesidir: “Siyasi düşüncelerinden) dolayı hiç bir şubeyi veya üyemizi ihraç etme yoluna gitmeyece-Biz." (Aydınlık, 9 Temmuz) 

Fakat ne yak ki, bu fikir hayata geçirilemedi. Geçirilemeyince de, kaçınılmaz sonuç doğdu: Bölünme ve yeni bir sendika... 

Şimdi muhtemeldir ki, Çimse-İş Sendikası Genel Merkezinden bazı açıklamalar yapıla- 


bu girişimin “çimento-seramik işçilerini bölmeye hizmet ettiği, işverenlere yaradığı" vs söylenecek. 

Evet. İşçi sınıfının parçalanması kötüdür. 
Türkiye'de işçiler sendikalar arasında binbir parça olmuş durumdadır. Bu şartlarda her gün yeni bir sendikanın kurulması, sendika enflasyonunun biraz daha artması olumlu değildir. 
İşçilerin, şartları zorlamaları ve bulundukları sendika içinde mücadele etmeleri daha doğrudur. 

Ama... 

Seti bu şartları ortadan kaldırırsan, işçinin kendi seçtiği yöneticiyi başında tutma hakkı nı elinden alırsan, farklı düşünenleri budamaya kalkışırsan, kısacası, demokrasiyi yok eder ve sendika içinde muhalefet imkanmı yok edersen o da gider ve bir başka sendika kurar, O zaman da bu, meşru ve haklı birşey olur, Bunu yapanların da “Vay işçileri bölüyorsunuz' diye yakınmaya hakkı yoktur 

kok k 

Çimse-İş'te girişilen tasfiyecilik, Genel Merkezde yuvalanmış gerici bir kliğin mari fetidir. Bu kliğin hedefi, aslında, Genel Mer kezi tümden ele geçirmek ve sendikayı istediği gibi yönetebilmektir. Bunun için kendine ilk hedef olarak, sendika bünyesindeki bazı demokratik, ilerici şube yönetimlerini seçmiştir. Şubelerdeki bu ilerici yönetimler “temizlendikten” sonra ise, sıra, Genel Merkezdeki ayak bağlarına" gelecektir. Bu ayakbağların başındâ da sendikanın genel başkanı Akit Kes kin gelmektedir. 


İşte işin acı tarafı da buradadır, Ne yazık ki, tasfiyecilerin listelerine aldıkları, hem de yanına bir çarpı attıkları genel başkan, kuyusunu kazan bu kişilerle uzlaşmakta, o tastiye lere kafa sallamaktadır. 

*k* 

Bitirmeden değinmek istediğimiz bir konu da, Yeni Çimse-İş Sendikasının ve Çimse-İş i cindeki muhalefet hareketinin durumudur 

Bizim, Genel Kuruldan bu yana izleyebildiğimiz kadarıyla, bu hareket, içinde çok sayıda ilerici demokrat insanın ve işçi önderlerinin yer aldığı haklı bir harekettir. Bu işin olumlu yanıdır. Ancak dikkatli olunması gereken o İumsuz bir yönü de içinde barındırmaktadır, Bu da, işçiden kopuk ve revizyonizmden etki lenen grupçukların hareket içinde olsa kurabildikleri etkinlik, yaratıklar la miklikti 


mevzide 


Yeni Çimse-İş yöneticileri, başlattıkları ha-Y Ş y ş 


reketi sağlıklı tabana dayalı bir işçi hareketi 


olarak ilerletmek için, daha baştan bu tehli 


gis arasına kesin bir sınır çekmek durumunda dırlar. Yakın geçmişte yaşanan birçok örnek, böylesi gruplarla birlikte yüörüyenin işçilere birleşemeyeceğini göstermiştir 

Yeni Çimse-İş hareketi, özünde, demokra sinin ihlaline, zorbalığa karşı bir tepkidir. Bu hareket içinde yuvalanmaya uğraşan bazıları ise, Zorbalığı ve anti-demoratikliği ke ndilerine rehber edinmişlerdir . Hedefleri, zorbalığı kaldırmak değil, sopayı ellerine almaktır, Biz bu hareketin ası! hareketin özüne sahip çıkacaklarma, zorbalığın ve de- 


sahiplerinin 


keyi görmek, bu grupçuklarla sendikanın çiz- 


mokrasi düş rırken, bir ba 
| * vermeyeceklerine 


© 


anlığının türünün yoruz 


€ baş kaldı 


etki kurmasına izin 


bir tü 


© Bank-Sen' in 
Genel Kurul” dan 


sonra da “eylem birliği” cağrılarını yinelemesi bekleniyor 


İSTANBUL(ÖZEL 
DİSK'ten bir yıl sürey le ihraç edilen üç sendikadan birisi olan Bank-Sen'in 5. Genel Kurulu yarın olağanüstü olarak toplanıyor. DİSK'in 
“Tek Tip Tüzüğü"'nü kabul etmek için tek mad- 
“delik bir gündemle toplanan Genel Kurulda sen dika yönetim organları için seçim yapılmayacağı bildiriliyor 
MADEN-—İŞ" 
SONRA BANK y} 
TKP tarafından yön İendirilen her üç sendika 


| 


DİSK'ten ihraç edildik ten sonra Konfederas yonda kalmayı hedef a lan bir politika izlemiş ler ve bunun için Tek 
Tip Tüzük önerisini benimsemeyi kabul etmişlerdi 

Bank-Sen, TKP'nin son siyasetlerine uygun olarak kendi işkolundaki diğer sendikalara eylem birliği çağrılarında bu lunmuş ancak olumlu bir cevap alamamıştı Yank-Sen'in 5. Genel Ku tulundan sonra Eylem 
Birliği çabalarını yoğun laştırması bekleniyor 


Kartal'daki kimi fabrikalarda işçiler, şimdiye dek yörede duyup dinledikleri olayları ilk kez kendi hayatlarında yaşıyorlardı. Öfke ve kır gınlık içindeydiler, Notere gidiyorlar, imzalar atıyorlar, sonra işyerlerinde, Kartal kahvelerin- de ve yeni kiraladıkları sendika binasında tartı şıyorlardı. A 

Eski Çimse-İş Sendikasına bağlı işyerlerinde çalışan işçilerdi bunlar, Yıllardan beri Çimse-İş üyesiydiler, Ancak Çim se-İş Genel Merkezinin son tutumu onların kendi elleriyle kurup yükselttikleri bu sendikaya başkaldırmalarına neden olmuşlu, Kendi içlerinden birini kongrelerinde baş kan seçmişlerdi. Yönetimde yine Kendi güvendikleri arkadaşları vardı 
Ne var ki Ankara' daki bazı yöneticiler, çeşitli oyunlarla onların iradesini hiçe sayıyordu. Yönetimi feshediyordu. 
KARARDAN BIR GÜN 

ÖNCE... 

Şöyle anlatıyor işçi 

ler; 


Kongremiz demokra tik bir biçimde sonuçlan dı. Tutanaklar tutuldu Hüseyin Doğan başkan-Uuğındaki yönetimi işba şına getirdik, Ancak Genel Merkez yöneticilerin den bazıları, Ankara'ya gidince sahte tutanaklarla kendi adamlarını seçilmiş gibi gösterdiler. Mahkemeve başvurduk. Tam mahkeme kararından bir gün önce hiçbir gerekçe göstermeden şubemizi feshettiklerini öğrendik 

Tuzla'dan, Darıca'dan, Hereke'den de benzeri uygulamaları haber alıyorlardı. 

Eczacıbaşı (o Seramik” 
ten bir işçi, "Bizi hiçe saydılar. Oylarımızı sıfıra düşürdüler. Başka ça remiz yoklu. Bu gidişe bir dur demeliydik”" diye anlatıyor bu konudaki hassasiyetini. 

DEVİR DEĞİŞTİ 

Bir başkası ile kahve- de sohbet ediyoruz. 

"Artık devir değişti” 
diyor. “Eski işçi değiliz Oylarımızı hiçe sayan zihniyete karşı mücadele edeceğiz. Başka sendikalarda, Maden-İş'te olup bitenleri duyuyorduk 
Ama iş başımıza gelince daha iyi anlıyoruz. Yillar- 


nberi, bizim işkolunda 


yövle 


birşey tik, Şimdi 


görmemiş istifa edip, yeni kurduğumuz sendikamıza geçiyoruz." 


Peki sizinle aynı fikir- de olmayan arkadaşlarınız var mı? İşyerlerinde sendikal ayrılık yüzünden huzursuzluk çıkabilir mi? 


Hayır” diyorlar. 
“600 kişilik fabrikada belki 30-40 kişi, o da simdilik çekindiklerin- 


den bizimle gelmiyorlar, 
Bu haksız tutumu hangi işçi savunur?" A 
Bir başka işçi de " Biz birlik beraberlik içindeyiz." diyor" Şimdilik eski 
vönetimi tanımayan 50 
runları bilmeyen birkaç kişiyi de kazanacağız: 'Hatta" diye ekliyor yaşlı bir işçi, "Bütün Çimse-İş üyelerini tek çatı altmda toplayacağız. Bunun için yola çıklık”. 


di YA İŞ 
MENKUL SATIŞ 
İLANI 
| İstanbul 3.üncü İcra 
Memurluğundan 


| 979/14584 
Mahcuz olup satılma 
| sına karar verilen 1.000 


TL. kiymetinde 30 çift 


muhtelif çeşitli erkek ayakkabıla i lane ik artırması 25.12.9479 


gunü saat 12.00 
arası Kumkapı N 
Şanci İş Hanı No de yapılacaktır. O gü rilecek bedel muham kiymetinin % 75'ni madığı taktirde 
26.12.979 aünü aynı ma hal ve saatte ?.nci artır ması yapılarak en çok ar-" tranajbale edilecektir tel laliye ihale damga Resmi e alıcıya alt olup ta ahallinde bulumura müracat ları ilan olunur 
2 1979 
(Basın: 9347-1369) 
İst. 3. İcra MemUru 
Reşat Yılmaz 


CEES 


Yeni Çimse-İş Genel Başkanı Abuzer Uçar: 


"Esas amaç demokrasiye inanesızlıkları belli olan bu yöneticilerden sendikayı 


kurtarmaktır” 


Yeni Çimse -İş Sendikası; henüz tamamlanmış bir işhanının bir odası, Daha, döşenmemiş. Bir masa, birkaç sandalye, Ancak canlı, sıcak bir hava var. İşçiler bir yandan tartışıyor, bir yandan getirdikleri istifa dilekçeleri tasnif ediliyor. 

Yeni sendikanın başına, örgüte yabancı olmayan birini getirmiş kurucular. Eski Çimse-İş yöneticilerinder Abuzer Uçar'ı. İşçi arkadaşlar anlattılar, bir de sizden dinleyelim dedik. Abuzer Uçar, sorularımıza Kurucu Heyet adına cevap vereceğini belirterek söze başladı. "Çimse-İş'in yıllardan beri birliğini savunanların başında ben gelirim. Ne yazık ki, bu gün yönetimde bulunanlardan bazıları bu birliği parçalamaya yöneldiler. Genel Merkez Yönetim Kurulunun bazı üyeleri kendilerini sonuna kadar sendikanın başında tutabilmek için yürürlükteki yasaları, Sendika Anatüzüğünü ihlal ederek önce seçimlerde yasal yönetime gelenleri sonra- dan tasfiyeye giriştiler. 

Bu konuyu savcılığa intikal ettirdik. Onun için fazla bir şey söyleme- ye lüzum yok" 

—Peki, avrılmaktan başka mücade le biçimleri yok muydu? 

"Genel Merkezin bu kadar yasalara ve tüzüğe açıkça aykırı davranması, işçilerin onlara olan güvenini tümüyle sarstı, 

“Artik bu sendikada haklırının korunacağına inanmıyorlar. Bu yüzden kuruluşundan beri üyesi (oldukları sendikalarından ayrılıp Yeni Çimse-İş'i kurdular." 

-Sadece Kartal Şubesine bağlı arkadaşlar mı? 


işçi sendika 


Yeni Çimse-İş”te örgütlenen Eczacıbaşı, Oralit, Ytong işçileri: 


"Bizi hiçe saydılar, başka çaremiz yoktu” 


KAMİL ERDEM Başka sendikalarda, Maden-İş'te olup bitenler 


bu defa da bizim başımıza geldi” 


Yeni Çimse-İş Genel Başkanı Abuzer Uçar 


“Şimdilik öyle. Yalnız, bizim durumumuzda olan, yani Genel Merkezin hedef aldığı 
Bu şubelerde de fesihler-ihraçlar başladı. Ancak şimdilik en bü lerden biri olan Kartal'da örgütlenmeye başla k. Eczacıbaşı Seramik, İnşaat Malzemeleri, Ytong, Porselen ve Çapanlar Mozaik'te istifalar başladı ve bazı yerlerde bitiriyoruz. 

—Sendikanın amacı ve ilkeleri neler olacak”? 

“Esas amaç, bugünkü yönetim kurulunun demokrasiye belli olan bu yöneticilerin elinden sendikayı kurtarmaktır. 14 nolu iş» kolunda bütünlük sağlamaktır. İşkolunda çalışanların tümünü bir çatı altında toplamaktır. 

Sendikamız, özgür, demokratik, işçi İradesine saygılı bir kuruluş olacaktır. Bunun garantisi, işçilere olan güvenimizdir. 


Oralit 
Yunus 


daha 17 şube var. 


ük şube- 


inançsızlıkları 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Fuel-Oil yokluğu yüzünden kapanan, ya da üretimine ara veren fabrikaların sayısı giderek artıyor. Orta büyüklükteki işyerlerinden sonra şimdi de büyük işyerleri yakıt darlığından etkilenmeye ve biribiri ardından üretimleine ara vermeye başladı. En son tstanbul'da Profilo, İbrahim Etem fabrikalarından sonra Bursa'da Yıldız Tekstil ve Aksoylar, İzmit'te Pirelli, Ada 


Fuel-oil yok, igyerleri kapamyor cağı bildiriliyor. 
TAHSİSLER İHTİYACIN ÇOK 


Bursa Sanayi ve Teknoloji müdür- 


ALTINDA 


10 sorun 


SORUN 7: 
DIŞ POLİTİKA 


Demirel hangi yola girmeli? 


Ecevit hangi kozları 


seçti ve nereye vardı? 


Ecevit, gerçekten de büyük güçlükler devraldı ama, bunları çözmek için elinde yeterli xozlar da mevcuttu. Batı, Kıbrıs sorununu, müdahaleye karar veren Ecevit'in çözebileceğine inanıyor ve onu destekliyordu, Ayrıca, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin güçlükleri- nin temelinde yatan esas etken olduğu fikri kamuoyunda gittikçe daha fazla taraftar topluyordu. Ecevit hükümeti, Kıbrıs sorununu çözüp, Batı ile ilişkileri düzeltebilirdi. Kıbrıs'ın önemini Ecevit de biliyordu. Nitekim bu kozu kullanmaya karar verdi. Ama nasıl? 
Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü sürdürerek, Batıya şantaj aracı biçiminde kullanarak. Kıbrıs şantajına, ''Duvarın öte yanına geçme" tehditleri de eklenince durum iyice karıştı. 
Gerçi Ecevit kısa vadede Batıdan bu yolla bazı şeyler kopartabildi ama, ektiği güvensizlik tohumları ve Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri açısından yarattığı sonuçlar, uzun vadede, girilen bu 'yoldan mutlaka dönülmeyi gerektirecek niteliktedir 

Geçici Irmak hükümetini saymazsak, Kıbrıs müdahalesinden: 


BİRİNCİ YÜKSELİŞ 
22 OCAK 1978 : 

Ecevit: ABD ile ikili anlaşma değişebilir. ; 

12 MAYIS . 1978 ` 

Amerika'nın o Türkiye'ye 
1974 Şubatında uygulamaya 
başladığı silah ambargosunun kalkmayacağının anlaşılması üzerine, Al:nanya'yı ziyaret en olan Ecevit, Bonn' 

a: 


“Türkiye'nin o savunması başka ülkelerin kararlarına 


bağlı olamaz. Türkiye, tarih boyunca kendi savunmasını sağlayabilmiştir. Kendi ulusal bağımsızlığını koruyabilmiştir. ` 
Ve ardından bir şantaj: "Karar, Türkiye kadar NATO'yu da ilgilendirir." 


17 MAYIS 1978 
"Ecevit: Tehdit, Sovyetler’ den değil, Yunanistan'dan ge- 
,liyor. 


18 MAYIS 1978 

Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin, NATO'nun uzun vadeli savunma planında yer âlmak istemediğini açıkladı. 


22 MAYIS 1978 

Dışişleri Bakanı Ökçün, Sovyetler'le ilişkilerin geliştirileceğini söyledi. 


31 MAYIS 1978 
Ecevit, Sovyetler'le siyasi belge imzalayacağını açıkladı. 


Ecevit” in batıya şantaj politikası: Yükselişler ve geriye çekilmeler 


sonra I'urkiye'de 4 hükümet görev yaptı. Dış ilişkiler açısından bu hükümetlerin biribirlerine devrettiği sorunları ve bunların gelişmelerini incelemek, çok değerli ve anlamlı ipuçları elde etmek demektir. Böyle bir inceleme yapan herkes görebilir ki, Kıbrıs'ta çözümsüzlükle geçen her yıl, Batı, AET ve Yunanistan'la ilişkileri kötüleştirmekte, buna karşılık, Sovyetler Birliği ile ilişkiler sürekli olarak ve her alanda gelişmektedir. Bu zorunlu ilişki, Demirel hükümeti için de zengin deneyler içermektedir. Demirel, bunca tecrübeden sonra MC hükümetlerinin, ya da Ecevit hükümetinin yolundan gider mi? 


Demirel hangi yola girmeli? 


Hükümet programında, Batı ile ilişkilerin geliştirileceği ve zedelenen güvenin yeniden kurulacağı belirtiliyor. Aynı şekilde, bütün komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirileceğinden söz edilmektedir. 
Kıbrıs konusunda da "İki bölgeli federasyon" isteği yinelenmektedir. 

Kuşkusuz bunlar yuvarlak ve her hükümetin yinelediği sözler. 
Aslında hükümetin manevra yeteneğini sınırlavan faktörler, kuru- 


BİRİNCİ GERİYE ÇEKİLİŞ 

Carter ve Schmidt'in, Amerikan Kongresinden ambargonun kalkmasını istemeleri ve ambargonun kalkması olasılığının artması üzerine : 


3 HAZİRAN 1978 

Ecevit, Sovyet tehdidinin ambargonun sürmesiyle doğduğunu söyledi. 

NATO Başkomutanı Haig’ 
in, “Amborgo, sorünunu hiç vakit kaybetmeden çözecegiz" demesi üzerine daha büyük bir geri çekiliş: 

7 HAZİRAN 1978 

Ecevit: Ambargo sürse de Rusya'dan silah almayacağız. 


İKİNCİ YÜKSELİŞ 

Batıya olan DÇM borçlarının ertelenmesi için Anka ra'ya gelen 230 banka temsilcisiyle hareretli tartışmaların sürdüğü bir sirada, Moskova" da siyasi belgeyi imzalayan Ecevit'in, "Borçları ertelemezseniz, kredileri vermezseniz karışmam ha" anlamına gelen mesajı: 

"Sovyetler'le işbirliği ulusal politikamızdır. " 


İKİNCİ GERİLEYİŞ 

Borçların ertelenmesi, kredilerin açılması ve şantaj demeçlerinde bugüne kadar va- ` ran belli bir gerileyiş. 

Ve Sovyetlerle işbirliğini "Ulusal politika" olarak ilan eden Ecevit hükümetinin IMF karşısında vardığı yer: Tam teslimiyet. 


luşunda vardı. MSP'nin Kıbrıs'ta çözüme ulaşılmasını kabul etmesi mümkün değildir. Hükümetin, bu nedenle 'hiç değilse "'Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti" girişimlerine yeşil ışık yakmaması gerekir, Hükümetin kurulmasının hemen ardından "Bağımsız Devlet" girşimlerinin artması ve 17 yıldızlı bayrağın ortaya çıkması, bazı çevrelerin hükümete ne gözle baktığı- nın bir göstergesidir. Aynı zamanda bu konuda ne kadar uyanık olunması gerektiğinin de. 


Kıbrıs sorununu sürüncemede bırakacak bir politikanın dış ilişkilerimizde “lumlu sonuçlar doğurması beklenemez. Ancak, hükümet, Ecevit'in şantaj politikasına itibar etmez, Kıbrıs'ta yeni ve tehlikeli girişimlere karşı çıkar ve Sovyetler Birliği konusunda, muhalefetteyken söylediklerinin doğrultusunda bir politika izlerse, hiç değilse Ecevit hükümetinden daha olumlu bir tutum içine girebilir 

Demirel'in Yunanistan'a ilişkin sözleri ve Brejnev'e gönderdiği mektup pek umut verici değildir ama, biz yine de hükümetin, ülke çıkarlarının, aklın ve gerçeğin yolunu izleyeceğini ummak istiyo- 


ruz. 


AP ve MSP” nin 
Ecevit hükümeti döneminde 
Rusya ile ilişkiler konusunda dedikleri 


25 MAYIS 1978 


K.Ìnan: Ecevit'in, Sovyet tehdidinin azaldığı yolundaki sözleri endişe verici. 

6 HAZİRAN 1978 

S. Demirel: Sovyet tehdidi yoksa, Türkiye neden NATO üyesidir? 

26 MAZİRAN 1978 

MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan: Türkiye için Rus tehlikesi her zamankinden fazla. 


28 HAZİRAN 1978 

Çağlayangil: Siyasi Belge, Türkiye'nin NATO içindeki durumu ve rolü üzerinde tartışma açabilir. 

4 TEMMUZ 1978 

Korkut Özal: Sovyetler'le yapılan anlaşma samimi değildir. 

9 TEMMUZ 1978 

S. Demirel: Tehdidin kaynağında Sovyetler'in Türkiye’ ye saldırması ihtimali var. 


na'da MSM, SEKA 'ya bağlı Aksu Ka- 


| aimma çalıştığı, kısa zamanda önlem 


( 


gıt Fabrikası Çaykur'un çeşitli ünitelerinde üretim durdu. Önümüzdeki günlerde de Bursa'da İpeker, Türkkanlar ve Santral Dikiş fabrikalarında üretimin duracağı belirtildi. 

Birçok işyerinin fuel-oil yokluğu nden yarım kapasite ile ya da rö- 


y 


alınmazsa buralarda da üretimin dura- 


YSE-İş Trabzon'da 


grevkararıaldı 


© Bakan Karayiğit tutum değiştirmezse YSE-İş başka illerde de © Van Asliye Hukuk Mahkemesi Bakanlıkla Köy YSE-İş” in imzaladığı söz.eşmeyi durdurdu 


greve gidecek 


TEKSİF Sümerbank'a bağlı 
13 fabrikada 
görüşmelere oturdu 


ANKARA (AA) 
TEKSİF Sendikası ile Sümerbank 
Genel Müdürlüğü arasında 16 bin işçinin çalıştığı 13 
fabrikayı kapsayan 8. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. 

Sözleşmenin başlaması ile ilgili olarak bir demeç SİF Genel Başkanı Şevket Yılmaz, taslağın 
90 gün önce işveren temsilcilerine verildiğini belirterek görüşmeleri bir an önce bitirip sözleşmeyi imzalayarak . işçileri içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarmayı amaçladıklarını söyledi, TEKSİF'in yetkisinin kesinleşerek görüşmelere başlanan işyerleri şunlar; Merinos, Hereke, Bünyan, Denizli, Erzincan, Taşköprü, Eskişehir, Karaman, Bakirköy, Adana Çırçır 1, Adana Çırçır 2, Adıyaman, Isparta, 

Öte yandan Sümerbank yetkilileri, DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının da Antalya ve Diyarbakır fabrikalarında yetkilerinin; . kesinleştiğini ve görüşmelere 
15 Ocakta başalanacağını bildirdiler. Geri kalan 12 
fabrikada ise yetki uyuşmuzlığının sürdüğü belirtiliyor, 


Türk-İş'e bağlı 


veren TE 


ANKARA (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Yol-İş Federasyonu üyesi YSE 
İş Sendikası, Trabzon 10 
Bölge Müdürlüğü işyerle rinde grev kararı aldı 


Sendika Başkanı İs met Acar, bu konuda 
"Bakan bu tutumunu de vam ettirmekte ısrar ederse daha önceden de belirttiğimiz gibi grev uygulamalarına yurt çapın da gideceğiz." dedi 


Köyişleri ve Koopera tifler Bakanlığı'nın Köy YSE-İş Sendikası ile im zaladığı sözleşmenin uy gulanması ise, Van Asli ye Mahkemesi tarafından durduruldu 


Köyişleri Bakanı Ahmet Karayiğit YSE-İş Sendikasının bu iş kolun da daha önce aldığı yetkiyi hiçe sayarak, 29 Ka sımda MHP'li sendika 
Köy YSE-İş ile sözleşme imzalamıştı 


İLANEN TEBLİGAT İSTANBUL 5. nci İCRA TETKİK HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1979/735 


Sokak Alibey Apt. 


Borçlu; Feriha Ok 

Nişantaşı o Hacıeminefendi 

No:37/4 

Gülümser Ataç vekili Av. Ender Yıgcı tarâfından aleyhinize açılan Tahliye Davasında: Zabıtaca yapılan tahkikatta adreste bulunmadığınız bildirilmiş ve dave tiyenin de Bilateblig iade edilmesine binaen ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden 22.1.1980 günü saat 14.00'de duruşmada hazır bulunmanız veya kendiniziibir vekille temsil ettirmeniz aksi halde Gıyabınızda karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ olunur. 

(Basın:9349-1367) 


— 


y . İLANEN TEBLİGAT 
İst. 8. İcra Tetkik Mercii Hakimliğinden vosya No.979/457 


Şişli Bozkurt Mah. Şuhin Sokak 35/37 D, 7'de iken halen adresi meçhul. GARO KARAARTİNYAN. 
, Hakkınızda Doğu İlaç fabrikaları A.Şti. tarafından İstanbul 9. İcra Memurluğunun 979-14 savılı dosyası ile yapılan icra takibi üzerine borcunuzdan dolayı Harutyun Torosvan ve Hüseyin Akdağ'ın gayri menkullerinin haczedildiğinden bahsile istihkak davası açılmış ancak adınıza gönderilen duruşma davetiyesi bila tebliğ iade edilmiş bulunduğundan bu kerre davetiyenin ilanen tebliğine karar ve'ilmış olmakla jduruşmanın muallak bulunduğu 5/2/980 saat 14.00 bizzat duruşmada hazır bulunmanız vey. kendiniz! bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde H,U.M.K.nun 510 ve 511. 
maddesi gereğince gıYabınızda duruşma icra edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

(Basın : 9360-1361) 


İŞE çi 


= 


lüğü aralık ayı içinde Bursa'ya tahsis fr joug Fir a “f edilen fuel-oil miktarının 4.500 ton LLAN T.C. KADIKÖY İLAN 
olduğunu, bu miktarın yüzde 30'un : pe : 5 
anii kuruluşlarına > erilebileceğiini T.C KARTAL İstanbul 6. İcra ylemüirlügüldali anaj § a i gi 3ncü Asliye Hukuk 2. İCRA Dosya No: 974/12968 söylerken, bu kuruluşların. aylık ih- Hakimliğindi MEMURLUĞU tiy. 9 bin t F da oldi akimliğinden yi Mahcuz olup satılmasına karar verilen 80.000 lira iyacının in ton civarında olduğu Sayı: 978/1236 MENKUL SATIŞ kıymetinde 1— Adet 27 56 36 nolu telefonun intifa belirtiliyor. Davacı Mezbure Do- İLANI lu artırması 26.12.979 günü saat DÖVİZ VE ELEKTRİK AÇIĞINA Ban, Ikayyumu Mustata e arasında İst 6.İcra Memurluğunda yapıla-FUEL-OİL DE EKLENDİ a AYDOGAN LEE 1979/1886 T. O gün mahcuza verilen muhammen deyerin % 75'ni Döviz ve enerji yokluğundan do: mar Osman Evcen ve Savltıasına kararveri- bulmadığı takdirde ikinci satışı 28.12.979 günü aynı anari i di Mehmet Doğan aleyhine Ni id 3 yer ve satte yaparak en çok artırana peşin para ile layı sanayideki kapasite kullanımın ATTEN e Cİ e ea A N satılacaktır. Ve yine mahcuz olup satılmasına karar ve- 
1978'de yüzde 50-55 oranda gerek- vasının yapılan duruşma- mış ev eşyası halen. bU- nl lann irildiğini üz 45 ları sırasında: lunduğu Kozyatağı Oyak : emu d leştirildiğini, bu oranın yüzde 40 4 ta Davalılardan Mehmet RİSKİNE Me neden saat 14.30-14.45 arasında İST 6. İcra Memurluğunda düştüğünü açıklayan ilgililer, köklü Doğa'nın adresi meçhul | yapılacaktır. 
ka h yer r da 24/12/979 günü saat O gün mahcuza verilen muhammen değerin % 75' önlemler alınmazsa, bu açığın gitg'de olduğundan ilanen tebli- 16.30- 16.45 arası satıla- ini bulmadığı takdirde ikinci satışı 28.12.979 günü aynı büyüyeceğini ifade ediyorlar gat vaprdiğuhaide daras: caktır. Bugün %75'ini yer ve satte yapılarak en çok artırana peşin PA z maya gelmediğinden bulmadığı taktirde 2.nci satacaktır. Ihale K i d e e mahkemece gıyap karart satışı ayni yer ve saatte atılacaktır. $ ale karar pulu ile dellaliye resmi alıcıya tebliğine karar verildiğin- 25/12/979 günü ençok aittir. Almak İsteyenlerin satış mahallinde hazir bulun- den karar gereğince dava- artırına satılacaktır. Del- maları ilan olunur. 7.12.979 
lının 28.2.1980 tarih iâliye damga resmi müs- (Basın: 6329:1372) saat 9.45'de duruşmada teriye alt olup taliplerin SANI hazır bulundurulması ve mahallinde satış memuru- Mustafa Tuznak vekil tayin etmesi yerine na müracaatları ilan olukayim olmak üzere ilanen nur, 12/12/1979 tebliğ olunur. 30.12.979 K. Ekrem (Basın: 9344-1371) (Basın: 9355-1363) ys Sli 


İLAN 
(İstanbul Asliye 9. Hukuk tlakimliğinden) Dosya No:978/187 


Davacı M. Kamil Yalçın tarafından Esentepe Güzeteciler Sitesi 4. Blok No: 1 İstanbul'da mukim olduğu bildirilen davalılar Sait Demirci, Hasan Güven alehlerine açılan Tescil davasının yapılan muhakemesinde : 

Davalılara gönderilen dava dilekçesi ve davetiye kendilerine ikametgahı belli olmadığından bal .sle bila tebliğ iade edilmiş olup, dava dilekçesi ve davetiyenin bir ay Süre tayini ile ilanen tebliğine, birer nüshasının divanhaneye talikine varar verilmiş olmakla, muhakeme için tayin olunan 18.2.1980 günü saat 13.30'da mahkemeye gelmedikleri veya kanuni bir vekili göndermedikleri takdirde dava basitusulü muhakemeye tabi olduğundan H.U.M.K.nun 509 ve müteakip maddeleri 7201 sayılı kanunun 10 ve 31 maddeleri uyarınca duruşmaya gıyaplarında devam edileceğine dair karar verileceğinden dava di'ekçesi ve davetiyenin tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 
13.12.1979 

(Basın. 9346-1370) 


ç İLAN 
Kocaeli 2. İş Mahkemesi Hakimliğinden Dosya No: 1977/298 


Davacı S.S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Foster Wheller Turkey İncaleyhine 182.239,71TL'tun tahsis tarihinden faizi talebi ile açılan davanın duruşmasında: 

Davalı şirketin tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş ve ilanen davetiye tebliğine rağmen gelen olmamış giyap kararı tebliğine karar verilmiş clmakiz duruşma günü olan 5.2.1980 saat 11.00'de hazır bulunması veya kanuni vekil gönderınesi gelen olmadığı taktirde duruşmanın gıyabında Yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

(Basın: 9351-1368) 


23 Aralık 1979 


Manisa CHP il eski başkanını öldüren komando vakalandı 


Ornektepe'de iki er öldürüldü 


eUşak'ta 80 kişi gözaltına alındı 


HABER MERKEZİ 

RNEKTEPE Pazar içinde dun saat 
14.00'de meydana gelen olayda iki er öldü bir öğrenci yaralandı. 

Emniyet Nöbetçi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Örnektepe Pazar içinde devriye gezmekte olan iki jandarma erinin şüphelendikleri bazı kişileri aramak istemesi üzerine 5-6 kişilik grup erlere ateş açtı. Olayda Aziz Ezer ve Zihni Küpeli ve erler ağır yaralandılar. Aziz Ezer adlı piyade eri hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Okmeydanı Sosyal Sigortalar Hastanesine kaldırılan Zihni Küpeli ise ameliya- ta alındı, fakat kurtarılamayarak öldü. Olay yerinde bulunan Şişli Lisesi öğrencisi İsmail Akkan' 
da saldırganların açtığı ateş sonucu ayağından yaralanarak Şişli Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Saldırganlar olaydan sonra bir arabaya binerek uzaklaştılar. Olay yerinde yapılan araştırmalarda 
51 adet boş kovan bulundu. Yetkililer olay sırasında erlerin silahlarını ateşlemeye fırsat bulamadıklarını, ölen erlerden birinin G-3 marka tüfeğinin olaydan sonra kayıp olduğunu, bu tüfeği saldırganların almış olabileceğini belirttiler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


İSTANBUL'DA 


Fındıkzade otobüs durağında otobüs bekleyen 
2 Cerrahpaşa Tıp Fakultesi öğrencisine 4-5 kişilik bir komando grubu saldırdı. 

Dün durakta otobüs beklemekte clan Cerrahpaşa T Fakültesi öğrencileri Hikmet Aşkoz ve 
Ümit Tuna'ya saldıran komandolar daha sonra çevrede bulunan güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi üzerine kaçmak zorunda kaldılar. Saldırganlar yakalanamadı. Olayda Hikmet Aşkoz'un burun kemiği kırıldı. Öğrenciler saldırganların başını aynı okul öğrencisi Azmi adlı bir komandonun çektiğini söylediler. 

İZMİR'DE 
* CHP Manisa İl eski Başkanı Eczacı Mete Erdem'i iki gün önce dükkanında tabanca ile öldüren sağ eylemcinin Yıldırım Şekercioğlu olduğu saptandı ve katil İzmir'de yakalandı. 


THA muhabirinin 
Gi bilgiye göre, 
CHP İl eski Başkanı Er- 


dem'in öldürülmesinden sonra sanığa yardımcı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan sağ görüşlü ESHOT işçisi Özcan Karagözler ve İrfan Tuncer, Manisa Emniyet Müdürlüğündeki (o sorğularında katilin silahlı sağ eylemci Yıldırım Şekercioğlu olduğunu açıkladılar. 

Olaydan sonra Manisa" 
dan kaçmayı başaran 
Yıldırım Şekercioğlu, dün İzmir'de yapılan operasyonda yakalandı. 
Sanık Manisa Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 


KÜTAHYA'DA 


Kütahya'da meydana gelen siyasi olayda sağ görüşlü bir kahveci çırağı ile bir şöför öldürüldü. 

Kütahya 'löb-Der bi nası önünde Ülkü Ocağı dergisini satmakta olan Mehmet Kahraman adındaki kahvehaneci çırağı Töb-Der binasından çıktıkları ileri sürülen bir grubun saldırısına uğradı ve kurşunlanarak öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili olarak 7 kişinin yakalandığını açıkladılar. 

Kütahya Çamlıca yolunda ise İsmail Terle adında bir şöför ölü olarak bulundu. İsmail Terle'yi öldüren şahısların aranmasına başlandı. 


ESKİŞEHİR'DE 


Eskişehir'de o önceki gece yapılan korsan mitinglerden sonra çıkan silahlı çatışmalar sırasında bir baba ile oğlu öldü, iki kişi de yaralandı. 

Gece saat 19.00 sıralarında Asarcıklı Caddesinde bulunan un fabrikasının arkasındaki 


sokaktan geçmekte olan 
PTT emeklisi Mustafa 
Uslu ile oğlu Nejat Uslu kurşunlara hedef oldu lar. Nejat Uslu olay yerinde, baba Mustafa Uslu ise kaldırıldığı Devlet Hastanesinde öldü. Aynı olayda Eğitim Enstitüsü öğrencisi Ahmet Koyuncu ile mobilyacı çırağı Yavuz Altınok da çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alındılar. 


UŞAK'TA 
Uşak' ın Eşme İlçe- 


sınde AP İlçe Bakanının bir süre önce öldürülme- 


siyle ilgili olarak 80 kisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar AP Uşak Milletvekili Galip Çetin tarafından tek tek sorgu- ya çekildiler. Gözaltına alınanlardan bazıları daha sonra serbest bırakıldı. 
Uşak Milletvekili Çetin' 
in sorgulamalara ne sı- 


fatla katıldığı merak konusu oldu. 

AP Uşak jj Örgütünün olayla ilgili olarak yayınladığı bildiride ise intikamcı bir dil kullanılıyor. Uşaklılar bu tu- 


tumla şehirde huzurun, kardeşliğin ve birliğin 


. J Rp 


Eskişehir ve 
Kütahya'da dörtkişi öldürüldü 


yaaa mayacağlını belirtiyorlar. AP İl Örgütü nün tepkiyle karşılanan bildirisinde şöyle denili- 


yor: 
OSMANIYE'DE 
Osmaniye'de Osr :niye Devlet Hastanesi doktorlarından Tuncay Karabeyaz'ın ve Kurtuluş kitabevine dün gece saat 
22.00 s:valarında kimliği belirsiz Kişilerce patlayıcı madde atıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak büyük ölçüde maddi hasar meydana geldiği bildiriliyor. 


0) 


DUNDEN BUGUNE 
KUNTA KİNTELERİN 
MÜCADELESİ 


Kilis'te üç kişiyi 


katleden komandoların kimlikleri açıklandı 


ADANA (özeL) B Cemalettin Köroğlu, Mustafa Osman Arıcan ve Ali Beberoğlu adlı komandoların yakalanmaları için halktan yardım isteniyor 


A DANA Sıkıyönetim Komutanlığı geçtiğimiz kasım ayında Kilis'te bir lokantayı yaylım ateşine tutarak üç kişiyi öldüren komandoların kimliklerinin belirlendiğini açıklayarak halktan yakalanmaları için yardımcı olmalarını istedi. 

24 Kasım 1979 günü 
Kilis CHP İlçe Başkanı Taşkın Ünlüer'i yaralama, polis memuru Ali 
Haydar Fırat, Ahmet Yılmaz ve Emin Keçeli'yi öldürme olayının failleri olan komandoların himlikleri belirlendi. 

Sıkıyönetim yetkilileri aşağıda açık kimlikleri verilen sanıkların yakalanmaları için yurttaşlar- dan yardım istiyor. Aranan sanıklar şunlar: 

Cemalettin Köroğlu:. 
Mehmet oğlu 1959 do- 


gumlu, Kilis ilçesi Bölük 
MN nüfusuna kayıtlı, halen Şıh Abdullah Mahal- 


lesi Aslanbey İlkokulu 
Sokak 28 nolu evde oturmaktadır 


Mustafa Osman Arıcan: Yaşar oğlu 1961 doğumlu, Kilis ilçesi Aşık Mahallesi nüfusuna kayıtlı, halen Şıh Abdullah Mahallesi Elmalı Sokak 
28 nolu evde oturur 

Ali Berberoğlu. Durmuş oğlu, 1960 doğumlu, Kilis ilçesi Nihali Mahallesi nüfusuna kayıtlı, halen Mollahamitoğlu Mahallesi Özbek Sokak 
Berber fırını yanında oturur. 


Sıkıyönetim Komu- 


Muzaffer Tunçağ 3 


af Turner isyanı 


başlangıç oldu 


© Bu isyan, öyle bir zencinin kaçışına benzemiyordu. 
Öylesine korkmaya başladı ki efendiler, 
Noel geldiği zaman saklanmak için, kendilerine yerler kazdılar. 
REDERİCK Olmsted, 1860'da yazdığı "Ülkenin Gerisine Bir Gezi" 


adlı kitapta, o yıllarda beyazların köle isyanları karşısında neler yaptıklarını şöyle 


anlatıyor. 


"Bir zamanlar yaşadığım Alabama'da, bu aşağı önce olmalı- insanların zencilerden ödlerinin koptuğunu hatırlıyorum. Ormanlar- da kendilerine saklanacak yerler yapar, Noel geldiği zaman da zencilerin ayaklanacağı korkusuyla Noel zamanı bu de- 


çocukken -ki 


liklere saklanırlardı 


yukarı 20 yıl 


Kunta Kinte'nin satılışıydı 


Kuşkusuz 


UNUTULMAYACAK SAHNELER -Kökler dizisinde unutulmayacak sahnelerden biri genç 


Karşısındaki güzel bir eşya ya da bir aygırmış gibi seyreden zengin beyazlar ceplerindeki paraları hesaplarken, açık artırmayla satılan bu zencile- 


ri içine nasıl bir nefrst ektiklerinin farkında değillerdi. 


Bu isyanlardan özellikle 1831'deki Nat 


Turner, 1859'daki John Brown'ın önder- 


liğinde olanlar, beyaz ırkçıların kafasın- 


dan volay kolay sıyrılmadı. 

"Kökler" dizisinde de sözü edilen Turner isyanı, Virginia Eyaletinin güney sınırlarında bulunan bir ormanda 31 yaşında- ki köle Turner önderliğinde 6 siyah kölenin düzenlediği bir piknikte planlandı. Olaylar 24saatte gelişti. Siyahlara Amerikan yerlileri de katıldı. Sayıları hızla yüze eri- 


( Köle almak isteyen gazete ilanlarına 


gazete ilanları etkili oluyor., beyazlar da daha fazla köleye sahip olma isteği 


karşılıyorlardı. 


fabilirdi. 


nek. İlanın tarihi 


duyuyor ve fazla talep E karşısında ”mal”ın fiyatı | 
yükseliyordu 3 


18. yüzyılda uygarlık ilerlemişti Artık köle satın almak isteyen beye fendiler pazar pazar dolaşıp ayakları nı yormuyor, oturdukları yerden ga zete ilanlarını izleyerek ihtiyaçlarını 


Gazetelere ilan vermek her ne kedar köle tüccarlarına biraz masraf kapısı oluyorsa da, beyazların içini gıcıklayan onlarda daha çok kendi tabirleriyle "'mala"' uyandıran bu ilanlar sayesinde fiyatlar yükseliyordu. Bu durum köle tüccarları arasında rekabeti de geliştirdiği için, uygarlıkta bir ilerleme sayı- 


İşte yukarıda örneğini gör nüz ilan birçoğundan yalnızca bir ör- 


saldı. 


şen isyancılar, beyazların evlerini basarak hızla silahlandılar. İki gün içinde 60'a ya kın beyaz öldürüldü. İsyan, kölelerin hareketlerinde eşgüdüm sağlayamaması sonucu bastırıldı. Fakat bundan sonra da, birçok yerde, isyandan çok isyan söylentileri köle sahiplerinin yüreklerine korku 


bakıyor 


: Köle pazarlamasında 


İl 


lala 


sahip olma isteği 


1865. Haziranını 


gösteriyor. Şöyle deniliyor: 


3 mE ER EN E] 


OnTntasnav the third Diy 


Çİ Anem, 


A CARGO 


or 


NINETY-FOUR 


PRIME, HEALTHY 


NEGROES, 


CONSISTING OF 


hirty-nine Men, Fifteen Boys, g Twenty-four WoMEN, andi 
İşi Sixteen GirLs. 


JUST ARRIVED, 


In the Brigantine Demer 4, 74» cis Bare, Malter, from SIERR A-Leon, by 


DAVID & JOHN DE 


SATILIKTIR 


“Önümüzdeki ağustosun 3. günü 

“94 genç, sağlıklı zenci 

"39 adam, 15 erkek çocuk, 

"24 kadın ve 16 kız 

“Sierraleone'den yeni getirildi" Getiren: David ve John Deas 


Cbarlefrsen, July aşık, 1769. 
TO BE SOLD 


| 


ÇEŞİTLİ DİRENİŞ BİÇİMLERİ ÖLELER isyanların yanısıra, günlük hayatta da çeşitli yollarla sahiplerine karşı direniyorlardı. Eski kölelerin yaz dıkları yazılardan, kölelerin hiç bir çıkar sağlamadan bütün gün çalıştıklarını, bundan hep efendilerin yararlandığı şeklinde 


konuşmalar yaptıklarını öğreniyoruz. Bu düşüncelerin sonucu köleler, yarım günlük işi bir günde yapıyorlarmış. Bu da plantasyon sahiplerine büyük zararlar ve- 


riyormuş 


|] Öte yandan eski bir köle olan Solo- 


malarıyla 


Köleler 


tikleri biliniyor. 


nesi ölmüştü 


rına sattılar." 


mon'un 1853'de yazdığı "12 Kölelik Yılı" kitabında, kölelerin birbirlerini koru- ilgili şu 

"Gerçekten en iyi şey pratiktir. Bir inzibat olarak kırbacı son derece hassas bir şekilde kullanmayı öğrendim. Kırbacı değdirmeden, kulağa, buruna kıl payı ka: dar yaklaştırabiliyordum. 
ler ise canları acımış gibi kıvranıyorlardı sahiplerinin kötü kullanarak da onları zarara sokuyorlardı. Kemble adlı bir yazar da, zencilerin yemek yapmak için yaktıkları ateşleri olduğu gibi bırakarak ormanların yanmasına yol açtıklarını yazıyor 

Kölelerin ayrıca, hasta veya hamile olduklarını söyleyerek de çalışmaktan kaçtıkları tespit edilmiştir, köle sahipleri kölelere çok yatırım yaptıklarından köleler ölür diye onları çalıştırmıyabiliyorlarmış. 

Öte yandan, yeni geldikleri topraklardaki yaşama alışamayan pek çok kölenin intihar ettiği veya ellerini, kollarını kes-Örneğin J. Coleman "Kentucky'de Kölelik Yılları" adlı kitabında şu olayı aktarıyor 

“Kaçak zencileri Cincinnati'de saklandikları yeri hızla bulan silahlı iz sürücüler kapıyı kırdılar ve içeri girdiler. İçeride, çocuklarının köle olmaktansa ölmesini tercih eden Margaret'i buldular. Kadın çocuklarını öldürmeye çalışıyordu ve bir ta-Köleliğe geri 
Margaret, umutsuzluk içinde çocuğuyla birlikte kendini nehre attı de ölüm ona yasaklanmıştı. iyileştirildikten sonra onu güneyin en uzak noktasındaki pamuk tarlalarına götüren bir köle tücca- 


satırları okuyoruz: 


Kırbacı yiyen- 


mallarını çok 


dönerken 


Fakat yine 


Öte yandan, 14 Ağustos 1856 tarihli Wilmington Journal adlı gazeteden öğrendiğimize göre bazı zenciler kaçarak bataklıklarda saklanmakta, hatta orada "bahçe yapıp, inek yetiştirmektedirler." 


Yarın:iç savaş 


tanlığı ayrıca yaklaşık 53 
ay önce Ankara Lalahan arasında posta trenini soyan 7 Acilcinin soygunda Kullandıkları silahlarla birlikte yakalandıklarını açıkladı 


Sıkıyonetimin açıklamasında bu konuyla ilgili olarak şöyle deniliyor 


“Sıkıyönetim güvenlik görevlilerince 6 Aralık 
1979 tarihinde Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinden il merkezine git mekte olan bir otobüs arandı. Otobüs yolcuların- dan THKP—C Acilciler Devrimci Savaş fraksiyonuna mensup olduğu tespit edilen Hamit Kapan adlı kişinin valizinde bir otomatik tüfek ele geçirildi. Çok yönlü olarak sürdürülen soruşturmalar sonucunda aynı örgüte mensup olan ve 1 Nisan 
1977 tarihinde Ankara 
Lalahan mevkiindeki tren soygununu yaptıkları tespit edilen Mustafa Ertekin ile Hüseyin Cev- her Ankara'da, Arap Şirin, Durdu Şirin, Mustafa Kahraman ve Mevlut 
Durmuş ise Kahramanmaraş'ta silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındılar 


Yapılan aramalar sonunda adı geçen örgüte ait ve Ankara'daki tren soygununda kullanıldığı belirlenen beş otomatik tabanca ile 281 adet mermi ele geçirildi. 


Kumaşın fiyatı terzinin elini yakıyor 


©! kilo kordonat 
5 bin lira, kumaş, 
tela, astar, pamuk, makara 


ateş pahası 


ANKARA (ÖZEL) 
NKARA Umum 
Terziler Derneği 

Başkan Vekii Ali Özat, terzilerin durumlarının gitgide kötüye gittiğini belirterek ""Terzilerin çalışma alanına giren kumaş, tela, astar, pamuk, makara ve benzeri malzemeler ateş pahasına çıkmıştır. 1 kilo kordonat 5 
bin liraya satılıyor. Bu malzemeleri de bulmakta güçlük çekiyoruz" dedi. 

Sorularımızı cevaplandıran Ali Özat, malzeme sorunundan sonra, en önemli meselenin kumaşların pahalılığı oldu- 


ğuna işaret etti. Özat 
“bir yandan terzi esnafını çalışamaz hale 


getiren, öte yandan elbise giymesini her gün biraz daha güçleştiren bu duru mu, sermaye çevreleri yaratmaktadır. Kumaş ve diğer terzilik malzemele ri piyasası Ankara'da beş on sermayedarın elinde toplanmış clup, hiç bir suretle kontrole tabi ol mayan bu sermayedarlaı istedikleri gibi fiyat artır makta ve bir yandan terzi esnafının alın terini, öbür yandan da vatandaşı acı masızca sömürmektedir ler" dedi. 


Özat yetkililerin bu soruna eğilmesini isteyerek, "Bu konuda iş, özel likle Sümerbank'a düşüyor. Sümerbank eskiden bono karşılığı kumaş veriyordu, şimdi vermiyor. 
Bu uygulamanın yeniden başlamasın! istiyoruz. Sümerbank tek ayedarlarına bovun eğmeyi bırakmalı ve çeşitli desenlerde kumaş üretmeli dir. Ayrıca malzeme ya pımına da başlamalıdır" şeklinde konuştu 

Belediye ve zabıtadan da şikayet eden Özat, belediyenin kendilerinden küşat istediğini, ancak terzilerin küşat istenecek işyerlerinden olmadığını söyledi. Özat,. zabıtaların da terzilerle uğraşmayıp malzeme ve kumaş tüc carlarını (o denetlemesini istedi 


til ser 


TARAFSIZLIK 


—İdare tarafsız olmalıdır. 

— Polis tarafsız olmalıdır. 

— Güvenlik kuvvetleri olayların üzerine tarafsız olarak gitmelidir. 

— Okullarda olay çıkaranlâra karsı tarafsız dav- 


ranılmalıdır. 


— Tarafsızlık... 

Başbakan Süleyman Demirel, yüksek okul yöneticileri ile yaptığı iki toplantıda da iki gün boyunca sürekli olarak "tarafsızlık" 


Yangın ve itfaiyeci 


Ömer Tanlak'ın "Itiraf "larında adı geçen, Etlik Ülkü Ocağı üyesi ve yöredeki birçok .eylemin faili Abdullah Mümin Boran, Ankara Tekel Bira Fabrikasında itfaiyeci olarak çalı- 


şıyormuş. 


ŞİMDİ ANLAŞILDI 
Neden Başbakan Demirel, "Memlekette yangın var, yangın var" deyip duruyor da yangın söndürülemiyor?. 


Bir başkan aranıyor 


Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile İstanbul İl Başkanı Erol Ünal arasında sert bir tartışma geçmiş, Ecevit'in Ünal' a "Sizinle seçimlerden sonra görüşeceğiz," de- 


diği basında çıkmıştı. 


Sonunda "görüşme" günü geldi. 

Genel Yönetim Kurulu,Ünal ve arkadaşlarını yönetimden uzaklaştırmayı kararlaştırdı. Ama bir sorun vardı, kim başkan olacaktı? 

Akla gelen ilk isim, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Nurettin Sö- 


zen oldu. 


Hemen haber salındı. Sözen uçakla Ankara' ya çağrıldı. Sözen, Mesleğini bırakmasını gerektirecek bu öneriyi usturuplu bir şekilde geri çe- 


virdi. 


İkinci isim ise kamuoyunun yakından tanıdığı eski TRT Genel Müdürü, yazar İsmail Cem ise, Ankara'da görüştüğü CHP ileri gelenlerine, bunu kabul etmeyeceğini, üstelik fesih yoluyla yönetim değiştirilmesine karşı olduğunu söyle- 


di. 
Devreye Ecevit girdi. 


Eskiden İstanbul Gençlik Kolları Başkanı iken yakından tanıdığı Sözen'i bulmalarını söyledi. Ecevit, Sözen'i ikna edebileceğinden emin- 


di. 


Ama başına gelecekleri anlayan Sözen yer yarılmış yerin içine girmişti, arandı, tarandı, 


bulunamadı. 


Kabak, eski Senatör Fikret Gündoğan'ın başında patladı. Önseçimde Topuz grubunun sıkı çalışması sonucu altıncılığa düşüp, seçimde de CHP sadece dört senatör çıkarınca 15 yıl kesintisiz görev yaptığı senatoya veda etmiş olan Gündoğan, aranan başkan olarak ortaya çıktı. 

Böylece İstanbul operasyonunu yönetecek adam belirlenmiş oluyordu. 


——— —-——--0 


AP kulisinde birkaç gazeteci oturmuş "laflıyorlar" "tak" diye bir ses duyuldu. Hepsi kafalarını kaldırdılar. Koridorda volta atan ba- 


İmam 


bacan, du AP Milletvekili Hamdi Mağden de döndü sesin geldiği yöne. 

Yerde, pırıl pırıl altın renginde bir tahan- 


Anarşinin yapamadığı 


Öğrenciler, kafalarına kulaklıklı şapka geçirmiş, o boyunlarına atkı dolamış, sırtta kalın palto, ayakta yün çorap ve postal, ellerini koltuk altlarına sı kıştırmış titreşiyorlar. 


Hoca kajasında fötr şapkası, sırtında paltosu hızlı adımlarla volta atarak ders anlatıyor. 


sek okullardan birin- den görüntü bu. 


Biraraya gelmiş dekanlar sohbet ediyorlar: 


'Yahu, her türlü anarşik olaylarla okulları kapattırmaya çalıştılar, bir türlü kapattıramadılar. Ama sonunda yakıt sıkıntısı yüzündeh kapatmak zorunda kalacağız ga- 


hoşsohbet Or- 


Ankara'daki yük- liba okullarımızı." 
VB 
İLAN 

ADANA 4. ASLİYE İLAN 

HUKUK İstanbul 2.nci İcra HAKİMLİĞİNDEN Memurluğundan Dosya No: 1977/619 

Davacı Mehmet Rasıh 979/11278 


Nuri İleri tarafından davalılar Duran Çevikoğlu ve arkadaşları aleyhine açılan ŞUF'a davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında: Davallar Salih, Sitti ve Ṣenel Çevikoğlu adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Verilen karar gereğince duruşmanın birakıldığı 18.2.1980 günü saat 9.00'da bizzat mahkemeye gelmeleri veya temsilen bir avukatı göndermeleri için iş bu ilan DAVE-TİYE Yerine kaim olmak üzere davalılar SALİH 
SİTTİ ve ŞENEL ÇE-VİKOĞLU'na ilanen tebtiğ olunur. 

(Basın: 26159-1366) 


Muhcuz olup satılmasına karar verilen 50.000 
lira kıymetinde 40 57 15 
numaralı telefonun abonman intifa hakkının açık artırması 25/12/979 günü saat 16,15-16,30 arası Sultanahmet Adliye Sarayı 2 nci İcra Dairesi odasında yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin % 75'ni bulmadığı takdirde 
26/12/979 günü aynı mahal ve saatte ikinci satışı yapılarak en çok sürene ihale edileceği, ihale karar pulu ve dellaliyenin alıcıya ait bulunduğu ilan olunur. 


(Basın: 9362-1364) 


taleplerini dinledi. 

Sonunda o ünlü serinkanlılığını da, açık vermez tutumunu da terk etti ve başladı konuşmaya: 

"Ne kast ediyorsunuz tarafsızlıkla? Kime karşı, neye karşı tarafsız olacağız? Bir yanda 'bu düzen değişmeli, bu anayasa degişmeli, ben bu devleti yr kacağım' diyenler var. Bir yanda ise bu düzeni korumak isteyenler, onun korunmasına yardımcı olanlar. Bunu yok etmek isteyenlere karşı nasıl tarafsız olunabilir?" 

Toplantıda buz gibi bir hava esti. 

Görmüş geçirmiş bir hoca söz aldı. Tane tane konuşuyordu: 

“Beyefendi, insanların ne düşündükleri bizi ilgilendirmez. Tarafsızlık, olayı kim çıkarıyorsa onun üze rine gitmektir. Çünkü kendilerini nasil gösterirlerse göstersinler, şiddet eylemlerine girişenlerin hiç biri ne Anayasayı ne devleti korumaya niyetlidir. Kaldı ki, devletin, böyle adamların korumasına da ihtiyacı yoktur. Tarafsızlıkla denilmek istenen budur." 

Şimdi susma sırası Demirel'e gelmişti... 


Bütçenin milliyetçisi 

Nurettin Ok, en çok "mürekkep yala- 


mış” politikacılardan biri. 


Hukuğu bitirmiş. İktisat Fakültesini bitirmiş. Gazetecilik Enstitüsünü bitirmiş. Avukatlık, gazetecilik yapmış. Üstine Belediye Başkanlığı yapmış. 

50 yaşını biraz aşmiş olan Ok, 1961' 
den beri parlamento- da. 

Ok, şimdi de 
TBMM Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı oldu ve olur olmaz maliye ilmine katkıda bulunmaya başladı. 

Biz okullarda 
“denk bitçe"yi, "açık bütçe"yi, "konsolide bütçe"'yi, "katma bütçe"yi okumuştuk. Ama Nurettin Ok'un ner fırsatta tekrarladı» 
ğı "Milliyetçi bütçe" 
den haberimiz yoktu. 

Sayesinde onu da öğrendik, sağolsun... 


ca parlıyordu. Mağden hızla sağa sola göz alıp, belinden düşen tabancayı şimşek gibi alıp kemerine sıkıştırdı ve sanki bir şey olmamış gibi ovoltasına devam etti. 

Gazeteciler ise hararetli bir sohbete başladılar: 

— Yahu, geçen gün 
Meclis Başkanı Karakaş, Meclislere tabanca ile girmenin yasak olduğunu söylemedi mi? 

— Canım, adam bu konuda parlamenterlere karşı Ibir şey yapılamadığını da belirtti. 


— Ama, Genel Kurulda kavga çıktığı zaman müdahale eden 


“Meclis zaptiyesi” idare amirleri var ya, onlardan yararlansın. 

— Yahu, bu idare amirlerinin en kıdemlilerinden biri de işte bu bizim Hamdi Mağden... 

— Desene "İmam-cemaat hikayesi..." 


İLAN 
Beykoz Asliye Hukuk Hakimliğinden 


1977/324 esas 


Davacı Vasıf İlgün tarafından davalı Hazine ve A.Feneri Köyü Tüzel kişiliği ve ölü İbrahim kızı Şerife mirasçıları aleyhine açılan M.K. 639/2 maddesi gereğince açılan tescil davasında: 


Beykoz A. Fenerinde kain 6 pafta, 455 marsel sayılı gayrimenkui ile ilgili olup işbu tescil davasına İtirazı ol-u'arın engeç duruşmanın birakıldığı 5.3.1980 gününe kadar mahkememize başvurulması ilan olunur. 
18.12.1979 


(Basın: 9364-1376) 


agam 


İSTANBUL ŞEHIR TİYATROLARI 


* HARBİYE Tiyatrosu : Bugün Orhan Asena'nın 

ÖLÜ KENTİN NABZI, diğer günler Brecht'in BEŞ 

PARA ETMEZ OYUN 'u sergileniyor. 

* FATİH Tiyatrosu: Pazar ve çarşamba günleri 

Haldun Taner'in SERSEM KOCANIN KURNAZ 

KARISI, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise 

Fakir Baykurt'tan uyarlanan TIRPAN sahnelenior. 

X ÜSKÜDAR Tiyatrosu : Bugün Molyer'in HAS- 

TALIK HASTASI, diğer günler ise ERKEK SATI 

sahnelenmeye başlıyor, 

* KADIKÖY Tiyatrosu : Çarşamba ve perşembe 

günleri Caragiale'nin KAYIP MEKTUP, cuma ve 

cumartesi Adnan Giz'in BABANIN GORİLLERİ. 

* TEPEBAŞI Deneme Sahnesıde bugün Bulatoviç'in GODOT GELDİ, diğer günler ise Peter Weiss'in SALOZUN MAVALI sergileniyor 


DEVLET TİYATROLARI 


* İSTANBUL Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda bu hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri Güngör Dilmen'in yazdığı DELİ DUMRUL izlenebilir. DELİ DUMRUL ayrıca salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de Zeynep Kamil Hastanesi Salonunda izlenebilir. Oda Tiyatrosunda salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Anouilh'in ANTİGONE'u sahnelenecek. 

* ANKARA Büyuk Tiyatroda salı, çarşamba ve 


cuma günleri Brecht'in ARTURO Uİ'NİN ÖNLE- 


NEBİLİR TIRMANIŞI adlı oyunu sergileniyor. 
Küçük Tiyatroda bu hafta içinde her gün MERA-Kİ'yi izleyebilirsiniz. Yeni Sahne'de de Arbuzov' un SÖZ VERİYORUM, haftanın tüm günleri sergilenecek, Altındağ Tiyatrosundâ bü hartā Uğuz Atayın OYUNLARLA YAŞAYANLAR"! sahneye geliyor. 

* İZMİR Tiyatrosunda salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri SIĞINTILAR sergileniyor. 


“öykülerden Ovunluc"'da bir sahne 


* BURSA Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda salı ve çarşamba günü suarede ÖYKÜLERDEN OYUN-LAR, diğer günler ise KKANAVİÇE izlenebilir. 

* TRABZON Tiyatrosunda bugün KANAVİÇE' nin son oyunu sergilenecek, 

* ANTALYA Tiyatrosunda Fakir Baykurt'tan uyarlanan TIRPAN'ın gösterileri sürüyor. Oyun bugün ve salı, çarşamba, perşembe günleri sahnelenecek. 


ANKARA HALK TİYATROSU KÜLTÜR MERKEZİ 


* ANKARA Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi, Menekşe Sinemasında bugün ve cumartesi saat 15.00'de, pazartesi ve cuma günleri 20.30'da Haldun Taner'in EŞEĞİN GÖLGESİ oyununu sergiliyor, Erol Toy'un yazıp Erkan Yücel'in oynadığı DÜŞ ve GERÇEK adlı meddah gösterisi bugün ve cuma günü 18.00'de, salı ise 20.30'da izlenebilir. 
Gogol'dan yeni bir yorumla sunulan BİR DELİ-NİN HATIRA DEFTERİ çarşamba 20.30'da, cumartesi 18.00'de sahneleniyor 


OCUK OYUNLARI 


* İSTANBUL Belediyesi Şehir Tiyatroları bu halta tüm sahnelerde çocuk oyunları ile küçük izleyicilere açık tutuluyor. Fatih Tiyatrosunda her çarşamba saat 14.30, her pazar 11.00'de Fakir Baykurt'tan uyarlanan SAKAR CA'yı, Tepebaşı Deneme Sahnesinde her cumartesi saat 11.00'de Şinasi Ekincioğlu'nun HOŞU'NUN UTANCI adlı oyununu izleyebilirsiniz, Harbiye Tiyatrosunda çarşamba 14.30 ve cumartesi 11.00'de Deniz Uyguner'in BİR-LİKTE OYNAYALIM! ve aynı sanatçının İLKELER KA-ĞITLARDA KALMASIN oyunu yine ayn, günler ve saatlerde ÜSKÜDAR Tiyatrosunda sergileniyor. KADIKÖY Tiyatrosunda bugünden ittibaren her cumartesi ve pazar saat 11.00'de Erhan Dilligil'in DÜŞÜNDÜRMECE - GÜL-DÜRMECE oyunu sahneleniyor. 

* İSTANBUL AKM'de bu halta cumartesi ve pazar günleri saat 11.00'de KURNAZ AVUKAT oyunu sürdürülüyor, Oda Tiyatrosunda sergilenen oyunu Rait Almaçık yönetiyor, Bugün saat 11.00'de ayrıca LEKE, ÇİZGİ/BE-NEK, RENK adlı kukla oyunu sergilenecek, 

* İZMİR Devlet Tiyatrosunda YEDİ KÖYÜN YARGI- 

CI her çarşamba ve cumartesi saat 15.00'de sergileniyor, * BURSA Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda çarşamba 14.30'da ve pazar 11.00'de KELOĞLAN SES ARIYOR izlenebilir. 

* ANTALYA Tiyatrosunda cumartesi 15.00'de, 11.00'de PIRTLATAN BAL 

* ANKARA Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde “Atlı Karınca Çocuk Tiyatrosu" A.Fuat Onan'ın yazıp yönetti- ki VARYOKİSLAN'ı her cumartesi ve pazar saat 12.30'da sergilemeye devam ediyor 


pazar 


+ Benjamın Bıilten'in “Bir Opera Yapalım" adlı çocuk serası 23 Aralık Pazar günü İst. AKM, Konser Salonunda 4.30'da izlenebilir 

* VERDİ'nın "Aida" operası Ankara Devlet Opera savatçılanı tarafından 27 Aralık Perşembe günü 20.00'de 

AKM Konser Salonunda yorumlanacak 

* ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Puccini'nin 

TOSCA operasını 24 Aralık Pazartesi 20.30 ve 29 Aralik 

Cumarlesi 16.00'da Ankara Opera binasında seslendire 

cekler. 

* Canl Orti'un "Carmina Burana"sı 31 Aralık Pazartesi 

20.30'da Ankara Opera binasında Ankara Devlel Opurası 

sanatçıları tarafından yorumlanıyor 


* NEŞET GÜNAL Kurtuluş Ga- 


lerisi Baraz'da 26 Aralık Çarşamba (7 


günü "Toprak Adamları" adı altında bir resim sergisi açıyor. 16 Ocak gününe dek sürecek olan sergide ressamın yağlı boya tabloları sergilenecek. 

*BASRİ ERDEN'in tablolarından oluşan sergi 20 Aralık gününden bu yana Taksim Sanat Galerisinde sürüyor. Sergiyi 5 Ocak gününe dek izleme olanağı var. 

* SEFER ÖZTÜRK Tünel Gala- 

ta Sanat Galerisinde bir keçe sergisi açtı. Sergi 10 Ocak gününe dek sürecek. 


* ABİDİN DİNO, A.AKSOY, 
AYLA SALMAN, AYDAN KURT, BİHRAT MAVİTAN BİROL, GÜL-DEN GÜNGÖREN, KORAY A- 
RIŞ, MUSTAFA ATA, NEŞAT F. 
ERDOĞDU, RUHİ GÖRÜNAY, 
SAİM BUGAY'ın resimlerinden oluşan karma sergi Moda Güzel Sanatlar Galerisinde bir süre daha açık kalacak. 

* "Akbank 79 Fotoğraf yarışması sonuçları” sergisi (Osmanbey Akbank Sanat Galerisinde 28 Aralık Cuma gününe dek açık kalıyor. 

* HAKAN DERMAN'ın "Eğitim" konulu karikatür sergisi,Kadıköy Halk Eğitimi Merkezinde 1 Ocakta kapanıyor. 

ERDİNÇ BAKLA'nın Maçka 
Hobi Sanat Galerisinde açtığı seramik ve heykel sergisi 6 Ocağa dek gezilebilecek. 


* HALUK TEZONAR'ın Bebek Akbank Sanat Galerisinde kısa bir süre önce açtığı heykel sergisi 28 Aralıkta son buluyor. 

"Akbank 79 Çocuklararası Resim Yarışması Sonuçları" sergisi Akbank Nişantaşı Sanat Galerisinde 
28 Aralığa dek sürüyor. 

BEDRİ RAHMİ, AVNİ ARBAŞ, ABİDİN DİNO, FİKRET MUAL-LA, NEJAT DEVRİM ve CİHAT BURAK'ın yağlıboya tablolarından oluşan yıl sonu karma resim sergisi 
Bedri Rahmi Sanat Galerisinde 5 
Ocak gününe dek açık kalacak. 

* TURAN EROL'un Tiglat Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 
4 Ocak gününe dek sürecek. 


* SAİME BELİR'in resim sergisi İstanbul Parmakkapı İş-Sanat Galerisinde 29 Aralık gününe dek açık 


Neşet Günal'ın bir yapıtı 


kalıyor. 

*İFSAK'ın düzenlediği "İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması” sergisi 17 Aralıktan bu yana İDGSA salonlarında sürüvor. Sergi bir süre daha açık kKalâcak. 

* TURGUT AKAN'ın resim ve Atilla Erden'in "Belge ve Fotoğraflarla Kazdağı Türkmenleri sergisi" Ankara İş Sanat Galerisinde 28 Aralıka dek sürüyor. 

* ZÜLKUÜF GÖRELİ'nin Paris'te bulunduğu sıralarda yaptığı resim ve pastel çalışmaları sergisi Ankara Fransız Kültür Merkezinde 27 Aralık günü açılıyor. 

* KAMİL PİNARCI'nın "Köyler" konulu fotoğraf sergisi 31 Arahk gününe dek Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde sürüyor. 

* TÜNCER ARIKAN'ın derlediği çocuk resimlerinden oluşan sergi Ankara Türk - Amerikan Derneğinde pazartesi günü açılıyor. 

* Arnavutluk Figuratif Resim Sergisi, 21 Aralık Cuma gününden bu yana İzmir Resim ve Heykel Galerisinde sürüyor. 3 Ocak günü sona erecek olan sergide Çağdaş Arravutluk ressamlarının yapıtları yer ahyor. 

*SÜHEYLA ZEĞİN'in İzmir İş 

İş Sanat Galeresinde açtığı yesim sergisi 28 Aralığa dek gezilebilir. 


* Kültür Bakanlığı Sinema Dairesine bağlı İstanbul Film Yapım ve Gösterim Merkezi bu hafta ''1970 Sonrası Türk Sineması 1" adıyla bir toplu gösteri düzenledi. Program şöyle çarşamba 18.00, UMUT (Y .Güney); perşembe 18, 00, KARA ÇARŞAF-LI GELİN (S.Duru); cuma 18.00, ASKERİN DÖNÜŞÜ (Z.ökten); cumartesi 15.00, YUSUF İLE KE-NAN (ö.Kavur); 18.00, SELVİ BOYLUM, AL YAZMALIM (A. 
Yılmaz) 

* Ankara Fransız Kültür Merkezinde 26 Aralık Çarşamba 20.30'da Claude Miller'in "En İyi Yürütme Tarzı" (Le Meilleure Façon de Marcher—1975), 28 Aralık Cuma 18.30'da Claude Sautet'nin "Basit Bir Öykü" (Une Simple Histoire) 


* Atatürk Kültür Merkezi Konset Salonunda, SAİM AKCIL 25 Aralık Salı günü 19.00'da bir keman resitali veriyor. 

* Soprano MELEK ÇELİKTAŞ 
27 Aralık Perşembe 19.00'da AKM 
Konser Salonunda bir şan resitali veriyor. 

* Tünel Kültür Sanat Evinde 26 
Aralık 18.00'de "Gürcü Müziği Tanıtma Gösterisi" düzenlendi 

* "Sevdamız Kavgamızdır" adı altında Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarından yararlanılarak ve köy seyirlik oyunlarından esinlenilerek hazırlanmış bir müzik gösterisi 25-26 Aralıkta Boğaziçi Üniversitesi toplantı salonunda izlenebilir. 
Bağlama, kanon, piyano, gitar gibi enstrümanların çalınacağı gösteride Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk ve Boğaziçi Üniversitesi müzik klübü (o bestecilerinden bazılarının yapıtları seslendirilecek. 

* Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 23 Aralık 21.00'de Büyük Tiyatroda, 24 Aralık 21.00'de Küçük Tiyatroda şef Nevzat Atlığ yönetiminde bir konser veriyor. Konserin solistleri Ayla Ataman ve Necdet Yaşar. 


:Salı 18.00, GELİN (L.Akad); 


adlı filmi gösterilecek. 

* İstanbul, Tünel Kültür - Sanat Evinde, Chaplin'in ölüm yıldönümü olan 25 Aralıkta saat 17.00'de sanatçının "Şehir Işıkları" (City Lights—1931) adlı filmi gösterilecek ve Chaplin üzerine tanıtıcı bir konuşma yapılacak. 


* Ankara Alman Kültur Merkezinde bugün 11.00'de Hans Jürgen Syberberg'in "WINIFRED WAG-NER" (1976) adlı filmi İngilizce altyazılı olarak sunulacak. Film,besteci Wagner'in gelininin Hitler ile olan ilişkisini ele alıyor. 

x Ankara lurk - Amerikan Derneğinde, 25 Aralık Salı 20.30'da William Fraker'ın yönettiği, Lee Marvin ve Jeanne Moreau'nun oynadıkları "MONTE WALSH" (1970) adlı film sunulacak. 


* Ankara Küçük Tiyatroda bugün 18.30'da Oğuz Atay'ın "Oyunlarla Yaşayanlar" adlı oyununun sahnelenişi üzerine bir söyleşi toplantısı düzenlendi. 


* Antalya Devlet Tiyatrosunda bugün 18.00'de Fakir Baykurt'tan uyarlanan "Tırpan" oyunu üzerine bir söyleşi toplantısı var. 


* Doç. Dr. Sina Akşın, ankara Sanat Sevenler Derneğinde 26 Aralık Çarşamba 18.00'de “Asyalı mıyız, Avrupalı mıyız?" konulu bir konferans verecek. 


* Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde, 27 Aralık Perşembe 18.00'de ölüm yıldönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy üzerine bir açık oturum düzenlenecek. 


* Doç. Dr. Turgut Cansever, TMMOB'nin İstanbul Şubesi Lokalinde, 27 Aralık Perşembe 18.00'de “İsiam - Osmanlı Sivil Mimarisinde Temel Meseleler" konulu bir konferans verecek, 


* SUE LİTTLE—ROSS MC KİM İngiliz dans ikilisi 23 Aralık 19.00'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonunda ve 27 Aralıkta Ankara Opera binasında birer dans gösterisi sunacaklar. 

* NEVİT KODALLI'nın “Hürrem Sultan"' balesi AKM Büyük Salonda İstanbul Devlet Balesi sanatçıları tarafından, 29 Aralık Cumartesi 14.30'da yorumlanacak. 

* A.Melikov'un "Bir Aşk Masalı" balesi Ankara Devlet Balesi sanatçıları tarafından 26 Aralık 20.30'da ve 27 Aralık 15.00'de Ankara Opera binasında sahnele- 


niyor. 


Nevit Kodallı 


Balenin koreograf 


A.Şekerea. 


© Karşılaşmanın gollerini 16. dakikada 


>| Almanya, Roma yolcusu 


Erol Alman kalesi önünde, 


Fischer ile 88. dakikada Zimmerman attılar 


ZAFER TOKER GELSENKİRCHEN'DEN 
BİLDİRİYOR 

Avrupa Uluslar Kupası grup finalinde rakibimiz Almanya'nın 2 gollü üstünlügüne boyun eğerek ikincilikte kaldık 


Almanya da böylelikle haziran ayında Roma'da yapılacak finallere katılmaya 


hak kazandı. 


Almanya'nın vuruşu ile başlayan karşılaşmada ilk tehlikeyi biz yarattık. 3. 
dakikada Sadullah'ın kullandığı korner 


atışına Sedat'ın kafa vu 

ruşu sonuç getirmedi. 4 

dakikada yine atakta olan bizdik. Bu dakikada Erhan'ın orta saha- dan getirdiği topu Cullmann faulle kesti. Atışı Turgay kullandı ama Engin'in yakın mesafeden şutu avuta gidince maç boyunca yakaladığımız en önemli fırsatı böylelikle harcamış olduk. 6. 
dakikada bu kez Rummenigge'nin başlattığı atakta Dietz'in çok sert şutunu Şenol aynı güzellikle kornere attı. 10. dakidada kendisine yapılan faulu yine Bonhof? kullandı. Bonhoff'tan gelen topu Fischer kaleye yolladı ama Şenol yatarak kurtardı. Arkasından Almanların golü geldi 16. 
dakikada Fischer ofsayt kokan bir pozisyonda defansımızın duraklamasın- dan yararlanarak takımını” 1-0 öne geçirdi. 19. ve 
21. dakikalarda sahnede yine Fischer vardı. Ama Şenol başka gole imkan vermiyordu. İlk yarı rakibimizin sürekli atakları ile 1-0 kapandı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan yine ilk yarıdaki gibi bizdik. 47. dakikada 
Turgay- Reşit verkaçın- 
dan sonuç alamadık. 59 
dakikada Cem'in hatasından yararlanan Kaltz 


vaptıği'topu Rummeni: 
gge'ye uzattı. Bü”fütbpl: cunun yakın mesâfeden 


şutu avut. 60. dakikada Reşit'in zarif hareketlerrini izledik. Dietz'isağa yatırdıktan sonra ortaladı ama vuracak oyuncu yok. 64, dakikada Kaltz ortaladı, Fischer boş. 
Yükseldi : kafayı vurdu ama top direği yalayarak dışarı çıktı. 72. dakikada Rummenigge, 74. dakikada da Fischer'in sert şutlarını Şenol başarıyla önledi. Ama 88. dakikada Fischer'in Rummenigge'ye uzattığı topa Zimmermann'ın vuruşunu önleyemeyince Almanya 2-0 öne geçti. 89. 
dakikada Erhan'ın faul atışında M. Ekşi'nin kafa şutu Nigbur'un müdahaiesiile kornere gidince karşılaşma böyle sonuçlandı. 2-0. 


Stad: Parkstadion, Hake'nler; Reggli xx, Meie TÜRKİYE: Şenol xxx» 
Güngör xx, Cem x- M. Ekş xxx- Reşit x (Arif x), Sadullah gin Xx... 

B. ALMANYA: Nigbur xxx- Kaltz erster xxx, Cullmann xxx, Dietz xxx- Bonhoff xx Sti elike xxxx (Zimmermann xxx), MI xx- Rummenigge xxxx, Fischer xxxx, H, Nicke! xxx... 

Goller: Fischer (Dk.16), Zimmermann (Dk. 88).. 
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NOTLAR ; Hava oldukça soğuk. Termometre sıfırı PUANDURUMU 


y xxx, Fatih xxx, 
Önal xxx, Sedat x (Mustafa x), En- 


XxXxx, B. Fo- 


gösteriyor. Havanın kapalı olması nedeniyle Parkstadion'un ışıkları yanıyor. Maç , gece maçı gibi. 
70 bin kişilik stadın 40 bin kadarını Türk işçileri 
oluşturuyor, Tribünlerde Türk bayrakları dalgalanıyor, Amigolar seyircileri coşturuyor Saha içi güvenliğini eğitilmiş polis köpekli görevliler sağlıyor, Seremoni sırasında 40 bin Türk seyircisi İstiklal Marşını söyleyerek bandoya katıldı. Başlama vuruşunu Almanlar yaparken, foto muhabirleri de bol bol gol bekledikleri kalemizin arkasında yerlerini aldılar, 


TAKIMLAR o G B M V P 


B. Almanya 5 
TÜRKİYE 6 
Galler 6 
Malta 5 


BUN ' 


Sık sık gol pozisyonuna giren Klaus Fischer RR ra ilk gölü kazandırdı Ancak bu gol bariz bir şekilde ofsayttı.. 


Oynanacak Maç: B. Almanya Malta (23 Şubat 


1989) 


Rakamlarla 
Almanya maçı 


90 dakika boyunca takımımız 15 faul, 
11 taç ve 5 korner 
atışı kazanıp, 5 kez de kaleci Şenol'a geri pas yaparken, futbolcularımız sadece bir kez ofsayta düştüler. Takımımızın 10 atağı avutla sonuçlandı. 

Almanlar ise 22 faul, 12 taç, 6 korner atışı ve 1 çift vuruş kazandılar. Almanlar 
12 bez kaleciye geri 


pas yazarken 4 kez de Şehremini'nin minik Pr my k Eaaa 19 ağ ai |  Sehreminill S 

la sonuçlandı. ver 

esir minikler ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ 


Gayrimenkulün açıkartırma ilanı ZEYTİNBURNU SULH HUKUK SATIŞ Memurluğundan 
Dosya No:979/7 SATIŞ 


istanbul Boks 
Birinciliğini kazandı 


Futbol-Iş toplu iş sözleşmesi yapacak 


İSTANBUL 


Futbokİş Genel Sekreteri Kazım Yetmişbir 1980-1981 dönemi için Profesyonel Futbol Kulüpleri ile toplu iş sözleşmesi yapılacağını söyledi. 


B.Boronkay: 3-Altınyurt:0 


Salon: Anadolu Spor Sitesi, 

Hakemler: Özdemir Gözüodlu xxx, Mevlut Cihangiroğlu xx, 

B.BORANKAY: B. Sedat xxx, Sami xxx, Ahmet xxx, Serab xxx, Semih xxx, Cem xx... 

ALTINYURT: Eşref xx, Mehmet xx, Ertan xx, Burhan xx, Cem xx, Kenan xx, İhsan xx, Saygun xx... 
(Setler: 15/10, 15/5, 15/5) 


Diğer Sonuclar: Vinylex-Maltepe: 3-0 SSK-Yenisehir İB:3-0 Muhafızgücü-DSİ Spor:3-0 


İstanbul Bankası: 61 
Beşiktaş: 65 


SALON: Ankara Atatürk Salonu: 

HAKEMLER: Hüsamettin Topuzoğlu Xxx, Aydemir Ekşi xx s 

İSTANBUL BANKASI: B. Serdar xx (16), Murat x (6), Mustafa x (6) Turgay xx (2), Yavuz xx (2), Sabri x (10), Levent xx (19). 

BEŞİKTAŞ: Ahmet xx (2), Murşit xxx (10) Erman xxx (17), Battal x (4), Abdullah xxx (18), Mustafa xx (6), Vedat xx (8). 


Diğer sonuçlar: Tofas SAS-Şekerspor: 73-60 


Efes Pilsen-Kolejliler:92-61 ODTÜ- Mülkiyeliler: 75-65 


ae Güney Sanayi:82-96 Schweppes-Ormanspor 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Beşiktaş ilk yarıda tutuk bir oyun çıkarmasına rağmen ikinci yarıdaki üstün oyunuyla İstanbul Bankasını 65-61 yenmeyi başardı. İlk devreyi. İstanbul Bankası 37-34 önde kapadı. 


BASKETBOL: ONU istanbul Anadolu Spor Site 13,30 Taçspor-Vinylex si Salonu: 15.00 Galatasaray-Ec2a. 
17.30 Efes Pilsen-Taç- y k i 


cbaşı. 

spor, 
19.00İTÜ-Kolejliler, HENTBOL 

Ankara Atatürk Spor Sarayı: (o İstanbul Bağlarbaşı A Salo 13.00 Yenişehir İB-Ecza- onu: 

cıbaşı, 9.30 İstanbulspor-ümra- 
14.30 DSİ Spor-Fenerr niye, Be 

baHce, 10.45 Sarıyer-Pertevniyal 

VOLEYBOL: 12.15 Beşiktaş-Bağlarba Istanbul Anadolu Spor Sitesi | sı, 


. Taçspor ise 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Minikler Boks birinciliğinde Şehremini takım halinde birinci oldu 
Şehreminili minikleri çalıştıran milli boksörler den Turan Yaprak mo boksu uygulamaya çalıstıklarını belirterek Kendilerini maddi olarak destekieyen Dr. Recep 
Akar'a teşekkür ediyor 
Takım halinde birinci olan Şehremini minik ta 


dern 


kımı şu isimlerden olu şuyor 

önder Şen, Kerem Küçükkorucu, Tufan 


Akar, 


istanbul Gençler 
Greko-Romen Güreş Birinciliği bugün sona eriyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Dün başlayan İstanbu! 
Gençler Greko-Romen 
Güreş birinciliği Bağlar başı B salonunda bugün saat 1500'den itibaren yapılacak müsabakalarla 
sona erecek. Toplam 51 
güreşçinin. mücadele etti ği müsabakalara katılan kulüpler şunlar: Beşiktaş, İETT. Deniz Harb Oku lu, Demirspor. Bakırköy İstanbul Güreş İhtisas Kartal 


istanbul Hentsol Liginde 


iTü FARKLI KAZANDI 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Hentbol Ligi ne Bağlarbaşı (A) salo nunda yapılan müsabaka larla devam edildi. Dünkü müsabakalarda İ'T.Ü Ali beyköyspor'u 32-11, De mirspor da Ferahspor'u 
21-10 mağlup ettiler 
Yüksek De nizcilik Okuluna hükmen galip geldi. İkinci kez sa haya çıkmayan Yüksek Denizcilik okulu bu ne denle ligden ihraç edildi Müsabakalara bugun de vam edilecek 


Mahmut Akar 


Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi kıymeti, adedi safı: Zeytinburnu İlçesi Kazme sinde kain, 1852 Ada, 51 parsel say i í lün 1026 M2 miktarında tapu kaydına göre Tarla ve iki dükkanı olan Bahçeli Kargir ev. Bilirkişi raporuna göre. Üzerinde bir adet 80 M2 mesahalı gece kondu, bir adet yine gecekondu, yine bir adet gecekondu. bir adet gece kondu. ve yine tek katlı gece kondu ve yine tek katlı betonarme yapılı bir adet bina tamamı 1.395.100 TL 


NOT Bu Parsel 


9110 


Kaydın Beyanlar hanesinde e inşa edilen ev aynı ada 52 parsele m2 tecavüzlüdür 

Satış şartları 


üzeri 


1— Salış 28/1/1980 Pazartesi günü saat 15 
00'den 15 00'a kadar Z.Burnu Sulh Hukuk Mah. Salonunda açık artırma suretiyle yapıla caktır arurmada tahmin edilen kıymetin 


r75'ni 


uçhanlı alacaklılar varsa alacakları ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çakmazsa en çok arlıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 

2/1950 günün ayni yerde aynı saatte saat 15.00'de ikinci artırm çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masra nı geçmesi şartıyle en çok artıra na ihale olunur 


mecmuur 


2—Artırmava iştirak edeceklerin tahmin edi len kiymetin “10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın tem mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu. ta pu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver giler satış bedelinden ödenir. 

5-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenku! üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildir meleri lazımdır. aksi takdirde hakları tapu sicili i.. sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. - 

1-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve «10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve niç bir.hukme hacet kalmadan kendilerinden tahsiledilecektir 

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 

6—Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 979/7 sayıh dosya numarasıyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 21/12/1979 

(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de 


dahildir 
(Basın 9359-1362) 


23 Aralık 1979 


TKP ve... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
açık bir şekilde şöyle ifade ediy: .: 

"Demirel hükümetine, değil yüz gün, bir gün, bir saat, bir saniye fırsat tanınmamalıdır. Yitirilecek zaman yoktur." 


HALKIN KURTULUŞU 
DERGİSİ HERKESE 
SAVAŞ AÇMIŞ 


, Halkın Kurtuluşu dergisi, 24 Aralık tarihinde de Maraş'ta açık savaş Çağrısı yapıyor: 

"Bir yıldır okullarımızda, işyerlerimizde, mahallelerimizde Sıkıyönetime, faşist baskı ve zulme karşı mücadele ettik ve ediyoruz. Şimdi de, 24 Aralıkta bu mücadeleyi daha güçlü kılmak için güçlerimizi ve mücadelemizi birleştirelim. 
Diktatörlüğe karşı direnelim." 

“«. VE DİĞERLERİ 

Devrimci Sol dergisi de Maraş'la ilgili olarak çıkardığı özel sayısında savaş çağrısı yapıyor: 

., Bu durumda, devrimcilerin önündeki ana yol, faşizmin saldırılarına kar. 
$! savaşarak, AP'nin MHP ile işbirliği halka teşhir edilmeli ve AP'nin MHP'yi destekleyici maskesi düşürülmelidir," 
,, Devrimci Sol'da böyle ifade edilen AP ile MHP' 
yi birleştirmeye çalışan siyaset, aynen Devrimci 
Yol dergisinde de var. Bu dergi de, şimdiki hükümeti yeni MC olarak tanımlıyor ve Maraş katliamının yıldönümü için şu çağrıyı yapıyor: 

"24 Aralıkta işini birak, direnişe katıl. 24 Aralık genel direnişi faşizme'bir ihtar olsun. Faşizmin yeni MC saldırısını protesto, yeni MC saldırısına bir cevap, bir karşı saldırımız olsun." 

GENÇ ÖNCÜLER BİLE 

Benzerleri tarafından genellikle "pasiflik ve savaş kaçkınlığı" ile suçlanan TİP yanlısı Genç Öncüler bile savaş havasına Kendilerini kaptırmışlar. 
Onlar da şöyle yazıyorar: 

"Yeni Maraşlar yaratnak isteyenlere, Türkiye" 
yi cehenneme çevirmek steyenlere karşı haydi cavga saflarına" 


11.00 GÜNAYDIN 


yınlanacak. 


14.15 TATİL GÜNÜ 


leniyor. 


20.30 HABERLER 


22.30 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Gençlikle Gelen 
10.02 Tatil Sabahı 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.00 HABERLER 
15.01 Spor Magazin 
19.00 HABERLER 


TRT2 


08,00 Açılış ve Program 08,02 Gün Başlıyor 
09.00 Külturümüzden 
Sayfalar 

Türküler Geçidi 
Çocuğun Dünyası 
Turistik Değerlerimiz, 

Türküler 
HABERLER 
13.30 Küçük Koro 
14.00 Gülmece Dünyası 


TRT? 


07.00 Açın, ve Program 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
10.00 Bir Yıldız Kaydı 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 12.06 Fransızca Haberler 12.30 Ünlü Yorumcular 
13.00 Sizin Seçtikleriniz 14.30 Pazardan Pazara 
15.30 Sizlerle 45 Dakika 


09,40 
10.00 
11.30 


11.50 
13.00 


TELEVİZYON 


12.15 MİNİK KONSER 
12.20 TATİL SİNEMASI 


Yönetmenliğini Jean Negulesco'nun yaptığı ve başlıca rollerini Leslie Caron ile Fred Astaire' nin paylaştıkları, "Sevgili Babam" adl; film ya- 


19.05 YAŞADIĞIMIZ DÜNYA 19.55 MORK VE MINDI 
20.25 BİZİM ÇOCUKLARIMIZ 


Programın bu bölümünde, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesinin 5, ilkesinde yer alan "Özürlü Çocuklara Özel İlgi ve Bakımı" konusu İş- 


21.15 SAZ ESERLERİ 
21.20 ANNA KARENİNA 
22.05 SANAT DÜNYASI 


SINA CILADIR 


100 gün planı üzerine... 


(Baştarafı 2. sayfada) 
den attığının bilincindedirler. Bu yüzden Demirel hükümeti, vaatleyerine getirse, 


rinin üçte birini 


halk nazarında başarılı sayılacaktır. 
Bu durum, Demirel için hatırı sayılır bir avantajdır. Bakalım Demirel bu avantajı kullanabilecek midir? 

İlk belirtilere bakılacak olursa, 


Demirel, anarşi sorununa yine ters bir yaklaşımda bulunma eğilimindedir. Demirel, komünizmden yakınmaktadır. Anarşinin müsebbibi 


olarak komünistleri 


Bu demektir ki, Demirel, anarşiy- le mücadeleyi komünizmle mücadele şeklinde yorumlamaktadır. 
Demirel'in yanılgısı açıktır. Bukomünistler, istikrardan ve milli birlikten yanadırlar; 


gün Türkiyeli 


anarşiye, obölücülüğe 


Türkiye'de gerginlik stratejisi izleyenler komünistler değildir. Anarşiyi tırmandıranlar, MHP ile, Moskova'nın iplerini çektiği revizyo- 


nistlerdir. 


Demirel bu gerçeği iyice görme- 


(Baştarafı 1. sayfada) dalyesine o oturtulmamış olması, bugünkü kargaşalığın en önemli nedenlerinden biri oluyor. Bu durum, MHP' ye mezhep ve milliyet çatışmaları için yeni kışkırtmalara girişmede cesaret verirken, birlik ve bütünlüğümüzü parçalamak ve yurdumuzu zor duruma düşürmek isteyen Doğu Berlin mahreçli TKP'nin faaliyetlerine de zemin hazırlıyor. Toplumda kutuplaşmayı artırmak,, UDC adını verdiği bir cephe kurup başına geçmek için Sovyet yörüngesinde faaliyet gösteren TKP, 
AP' hükümetini "MC" gibi davranmaya zorlamak istiyor. Bu amaçla, 1979' 
un son bir haftasını, sıkı- 


20.13 
20.35 
21.02 
21.30 
22.02 


Ucak Başı 
Türküler Geçidi 
Dinleyici İstekleri 
Spor Dergisi 

Türk Halk Müziği 
Toplu Programı 
HABERLER 
Şarkılar 

Sevilen Eserler 
Günün Haberlerin» 
den Özetler 
Proaram ve Kapanış 


23.00 
23,10 
00,02 
00.55 


01.00 


12.20 
14,45 


Türküler Geçidi 
Menemen Olayı 
Özel Programı 
Türküler 

Sanat Tarihi 
Yurttan Sesler 
HABERLER 
Haftanın Olayı 
Açık Oturum 
Türküler 
HABERLER 
Pıogram ve Kapanış 


17.00 
18.00 
18.30 
19.00 
19.30 
20.30 
22.00 
23.30 
23.55 


17.00 
17.03 
17.06 
17.09 
19.45 
20.00 
22.00 
22.03 
22.09 
22.09 
23,00 
01.00 


Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler 
Fransizca Haberler 
Çay Saati 

Saz Eserleri 
Rönesans Müziği 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler 
Fransızca Haberler 
Gecenin Getirdikleri 
Ses Ustaları 
Program ve Kapanış 


ğildir. 


görmektedir. 
lemiyor. 


karşıdırlar, 


yönetim. ve hükümetle savaş haftası haline getirmeye uğraşan 'TKP'liler, diğer grup ve fraksiyon ları da harekete geçirme- ye uğraşıyor. 

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Tunceli gibi şehirlerde, 22 Aralık sabahı korsan miting ve bombalı pankartlarla (o başlarken, dağıtılan bildiri ve asılan afişlerden olayların daha da büyük çapta olacağı anlaşılıyor. Bu arada, Antakya, Elazığ, K Maraş, 


Tokat, Erzincan gibi 
Sünni ve Alevi mezhebinden yurttaşlarımızın yaşadığı bölgelere güç yığdığı. bildirilen MHP' 


nin de yeni bir çatışma ve kanlı olaylara hazırlandığı belirtiliyor. 

MHP'nin kışkırtmaya çalıştığı Sünni yurttaşlar ve TKP güdümündeki grupların etkilemek istediği öğrenci, öğretmen, teknik eleman, memur kesimleriyle, Alevi mezhebinden yurttaşlar, uyanık olmak ve anarşi odakları- nın tertiplerine kapılmamak göreviyle karşı karşıyalar- 

ANKARA'DA 
OLAYLAR 

Ankara'nın çeşitli semtierinde Kahramanmaraş olaylarının yıldönümü gerekçesiyle önceki gece korsan mitingler düzenlendi. Meydana gelen olaylarda bazı işyerleri ve dükkanların camları kırıldı, bir banka şubesine molotof kokteyli atıldı ve bir polis yaralandı. 

Başkentte sabah saatlerinde başlayan çeşitli direniş ve korsan mitingler gece de sürdü. 
ifik olay İncirli Lisesi ile Türk-İş Bluklarında bulunan İnönü Lisesinde meydana geldi. Lise öğrencileri Kahramanmaraş olaylarını protesto etmek amacıyla derslere girmediler, 

Akşam saatlerinde Ulus Sakalar semti ile Bentderesi'nde yollara barikatlar kuran kalabalik gruplar çeşitli sloganlar atarak lastik yaktılar. Olaylara müdahale eden güvenlik görevlileriyle gösteticiler arasında çıkan çatışmada Cemal Göze adlı polis me- 


muru ayağından yaralandı. Bu olaylardan sonra Anafartalar Li- 


sesinde de olaylar meydana geldi. Okul kapısına barikat kuran öğrenciler güvenlik görevlilerinin okula girişini bir süre engellediler, 

Yine Anafartalar Caddesindeki Pınar Otelinin 


CİNSİ 


Kargaşalığı artıran... 


YERİ 


der, değil 100 giinde, (hadi biraz abartalım) 100 yılda bile anarşi sorununun üstesinden gelemez. Özgürlüklere saldırarak, özgürlük düşmanlarının saf dışı edilmesi mümkün de- 


Demirel'in ekonomik vaatleri de yanlış bir teşhisin ürünüdür, ya da daha doğrusu, ucuz politik hesapların bir ürünü. Türkiye gibi yarıfeodal ve yarı-sömürge bir ülkenin ekonomisini, 100 gün içinde "halkçı” bir işlerliğe kavuşturmak sözkonusu olamaz. Zaten aklı başında hiç kimse, Demirel'den bunu bek-Demirel'den mevcut ekonomik koşulların bile haklılık kazandıramadığı "yok”ları gidermesi, emekçilerin geçim yükünü nispeten hafifletecek önlemlere yönelmesidir. 

Halk kitleleri şu an sessizlik içindedir. Demirel'in bürokratik kademeleri yeniden zaptetme girişimlerini kuşkuyla izlemektedir. Eğer Demirel'in 100 gün planı tümüyle kof çıkarsa, gümbürtüyü!... 


beklenen, 


siz seyreyleyin zaman 


önünde patlamaya hazır tahrip gücü yüksek bir bomba bulundu. Görevliler bombayı etkisiz hale getirdiler, 

Posta Caddesindeki olaylarda ise bir grup öğrenci bazı dükkanların ve işyerlerinin camlarını kırdı, Rüzgarlı Sokakta bir otomobil devrilerek, yakılmak istendi. 

Maltepe Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Albayrak Kıraathanesi 


önünde gösteri yapmak. 


isteyen bir grup güvenlik 

görevlilerince dağıtıldı. 
Saat 18.30 sıralarında 

Kızılay Sakarya Cadde- 


sindeki bir banka şubesi-- nin önünde toplanan 40` 


kişilik bir grup çeşitli sloganlar attı. Daha sonra grubun içinden banka şubesine molotof kokteyli atılarak camları kırildi. 

Güvenlik görevlileri önceki akşam meydana gelen olaylarla ilgili olarak 50 kişiyi gözaltına aldılar. 

GAZİANTEP'TE 

Kahramanmaraş katliamını protesto nedeniyle Gaziantep'te çeşitli okullarda protesto gösteri- 


leri yapıldı. Şehit Şahin- 


bey, Gaziantep, İsmetpaşa, Ticaret ve Devrim Liselerinde öğrenciler katliamı protesto etmek amacıyla derslere girmediler, Bu arada bir grup da, Nizip Caddesindeki 
İplik Fabrikası sahibi- nin özel otosunu ateşe verdi. 

Öte yandan şehrin çeşitli yerlerinde ayrılıkçı bazı grupların "Bağımsız Kürdistan" şeklinde afişler astıkları görüldü. 

TİKP Gaziantep İl Başkanlığı, Kahramanmaraş olaylarının yıldönümü ile ilişkin olarak bir aç klıma yaptı. K. Maraş ve, Pazarcık'ta MHP'nin Sünni yurttaşlar arasında giriştiği kışkırtmalara ve Apocuların da Alevi yurttaşlar arasında intikamcılık' körüklediği, intikamcılığa dikkat: çekilerek açıklamada şöyle deniliyor: 

"Şehrimiz de ~- bu karanlık güçler bazı tertiplere başvurabilirler. 
Özellikle Apocular 'intikan' adı altında halka yönelik saldırılarda bulunabilirler. 

"“"Gaziantepimizin kuruluşunun 58. yıldönümüne rastlayan barış, birlik ve özgürlüğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tertip ve saldırılara karşı halkımızı uyanık olmaya çağırıyoruz." 


, malarla 


(Baştarafı 1. sayfada) başvurularının usulsüz olduğunu belgelerle açıkladı. 


Öte yandan, eski İl 
Yönetimi tarafından başka siyasi görüşte oldukları gerekçesiyle üyelikleri reddedilenler*arasında çok sayıda İGD'linin bulunduğu, bu kişilerin üyeliklerinin yeni yönetim tarafından onaylanmasının beklendiği belirtiliyor. _ 


UNAL'IN SÖZLERİ 
Genel Merkez tarafından geçen hafta içinde örevinden alinan CHP stanbul İl Başkanı Erol Unal, dünkü basın toplantısında Genel Merkeze karşı sert bir çıkış yaptı: "Parti üst yönetimi, ati-demokratik uygulapartiyi kemirme, partiyi zayıflatma pahasına kendilerini güçlendirmek hesaplarına düşmüştür" diyen Ünal, parti üst yönetiminin, parti içi demokrasiyi askıya alarak ve içinde bulunulan ağır bunalım- li ortamda , yararlanarak baski yöntemlerini . artırdığını, kendileri gibi düşünmeyenlere ve doğruları cesaretle söyleyenlere partide yaşama ve çalışma olanağı tanımamaya çalıştığını söyledi. 
Genel Yönetim Kurulunun, İstanbul İl Yönetim Kurulu ile 5 ilçeyi görevden alma kararının, 


Öte yandan Kahramanmaraş'ta da son günlerde Acilcilerin dolaşmakta olduğu bildirili- 


yor. 
TUNCELİ'DE 
Sahte solcu gruplar son günlerde Tunceli halkını belli tertiplerin içine çekmeye çalışıyorlar. 
Tunceli Lisesinde ve diğer bazı liselerde önceki ün başlayan boykotlar- an sonra şehirdeki güvenlik önlemleri artırıldı. 
Sıkıyönetim Komutanlığı yaptığı bir açıklamayla şehir içinde gruplar halinde gezilmesini yasakladı. Bu arada Kahramanmaraş olaylarını protesto adı altında bütün 
sahte solcu grupların 24 
Aralık Pazartesi günü okullarda boykot ilan ederek derslere girmeyecekleri öğrenildi. Cuma günü (o çeşitli .. liselerde Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili olarak yapılan konuşmalar sırasında Apocularla Halkın Kurtuluşçularınn yer yer birbirleriyle (o çatıştıkları öğrenildi. 

THY TAKSİM 
BÜROSU 
BOMBALANDI 

THY Taksim Bürosuna konan bomba dün akşam saat 21.30 sıralarında patladı, Tahrip gücü az olan bomba fazla bir hasara yol açmadı. 
Yetkililer Büronun yanindaki boşluğa yerleştirilen bombalardan birinin patlâmadığını açıkladılar. Olaydan sonra gazetemize telefon eden bir kişi olayı Kawa grubunun üstlendiğini ve bombalamanın 1978 aralıiğınada K, Maraş katliamının protesto için ya pıldığını söyledi. š 

Kahramanmaraş katliamının yıldönümü nedeniyle fz:nir'in çeşitli, semtlerinde bazı sol gö-, 


rüşlü gruplarca gösteriler yapıldı. * 
Yılmaz... 
(Baştarafı 1. sayfada) 
maz Güney'in tutuklu 


bulunduğu İmralı Adasından Cezaevine ait bir motorla Gemlik'e geldiği ve yanında arkadaşları 
Bahri Akpınar, Ahmet 
Ezci, Recep Darcın ve 
Erol Gözmen olduğu halde Tibet Otelinde içki içerken yakalanarak gözaltına e E Ilen sürüldü. Tekrar alı Cezaevine gönderilen Güney' 
in yanındaki arkadaşları hakkında da soruşturma açıldı. 
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Ünal: “Sahte... 


somut olaya ve eylemlere dayalı gerekçelerini henüz öğrenebilmiş değiliz'' diyen Ünal ''Gösterilecek gerekçeler üzerinde uzun bir tartışmayı ve savunmayı gerekli görmüyorum. Çünkü gösterilecek gerekçeler meselenin sadece kılıfı dır." şeklinde konustu. 


SAHTE ÜYELİKLER 


Genel Merkezin kendilerini, üye olmak isteyenleri patiye kaydetmemek- le suçladığını belirten Unal,târtışmalı üye kayıtlarıyla ilgili olarak "18. 
201 kişi ilçelere başvurma gereği duymadan doğrudan Genel Merkeze eylül ayı içinde başvurmuşlar Genel Yönetim 
Kurulu da tamamen tüzüğe aykırı olarak öilgisayara vermiş, bilgisayarlar- dan aldıkları listeleri başvuru belgeleri ile birlikte 
14 Ekim seçimlerinden 
kısa bir süre önce ilçe başkanlıklarına göndermişlerdir. İlçe Yönetim Kurulları da, yazılı bilgilerin doğruluğunu tespit çalışmaları sonucunda 18.201 kayıttan 10.508'i (o reddetmiştir" dedi. 

Birkaç gün içinde toplu olarak 18.201 kişinin Genel Yönetim Kuruluna üyelik için başvurmasını “yığma kayıt" olarak niteleyen Ünal, reddettikleri kayıtların çoğundaki bilgilerin sahte ve yanlış olduğunu söyledi. 
Üyelik için başvuruda bulunuğu belirtilen bazı kişilerin bundan haberi olmadığını, bazılarının adreslerinde bulunmadığını, Çatalca'da da ölmüş bir kişi adına üyelik kaydı yapıldığını, belgeleriy- le açıkladı. 

Ünal ellerinde başka belgeler de bulunduğunu, ancak yeni yönetimin başvuruları onaylaması halinde bunları açıklayacaklarını söyledi. 


Una, başka görüşte oldukları için kayıtları silinenler arasında 


eylemlere karışmış olanlar varmı?" şeklindeki bir soruya karşılık olarak, 
“Bu konuda şimdilik bir açıklama" yapmayacağım. 
Zamanı gelince başka görüşte olanların kayıtlarını açıklayacağız." dedi. 
Başka görüşte olup ta kayıtları yapılanlar arasında AP"'lilerin MSPlilerin ve CHP dışındaki gruplara mensup kişilerin de bulunduğunu söyleyen Ünal, muhabirimizin, "usulsüz kayıtları yapılanların içinde önemli sayıda İGD'linin bulunduğu, yeni ilçe yönetimlerinin bu kişilerin üyeliklerini onaylayacağı belirtiliyor, Bu durumda sizin tutumunuz ne olacaktır?" şeklindeki sorurusuna karşılık, şunlari 


söyledi: 

"Mücadele. edeceğiz. 
Hak ve özgürlükler konusunda titiz tutum aldık. 
Faşist olmayan her siyasi görüşe saygı duyarım. 
Ancak bizim dışımızda olanların parti yönetiminde etkili olması haksızlıktır. Buna karşı mücadele edeceğiz. Bu müca deleyi nefis mücadelesi olarak görüyoruz. 

“Bu gelişmeler sonucunda partiden bir kopma beklenebilir mi?“ şeklindeki bir soruya karşılık c'arak da Ünal, "Biz partiye 25 yıl emek verdik, eğer bir kopma olursa giden biz olmayız" dedi. 


ÇOK SAYIDA 
İGD'Tİ VAR 

Öte yandan toplu kayıtları yapılanlar arasında Moskova yanlısı İlerici Gençlik Derneği (IGD) 
ile Moskova yanlılarının üstlendiği Maden-iş Sendikasına mensup çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kayıtların özellikle Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Yeni yönetimin, 45 gün içinde seçime gitme zorunluluğu yüzünden bu kayıtları bir an önce onaylayacağı belirtiliyor. 

Öte yandan feshedilen ve Topuzcu olduğu bilinen İstanbul İl Yönetiminin önde gelen kişileri önceki gün çok az sayıda kişinin katıldığı bir toplantı yaparak izleyecekleri tutumu görüştüler. Bu toplantıda, o İstanbul'da CHP'nin tanınmış kişilerinden biri, partide sızmalara karşı uyanık olunmasını istedi. Konuşmacı, yeni yönetimin kadro bulmaktaki sıkıntısından istifade edecek, moskova yanlıları ve silahlı sol gruplara dikkati çekerek, "bu kişiler partiye bir kere sızarsa bunları temizlemek mümkün olmaz" dedi. 


YENİ YÖNETİMİN 
İLK TOPLANTISINI 
YAPTI 


Öte yandan Genel 
Merkez tarafından atanan 
CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda sorunların saptandığı, görev bölüşümünün uygun bir zamana bırakıldığı açıklandı. Yeni yöneticiler, değiştirilen ilçelere ziyaretlere başladılar, 


Türkiye'nin... 


(Baştarafı 1. sayfada) Olaydan sonra Ajans 
Press'e telefon eden bir kişi "Biz Ermeni Adalet Komandolariyız. Bugünkü saldırıyı ve dahâ önce Roma, Madrit ve Hollanda'da ki saldırıları üstleniyoruz"' dedi. 


ABD Senatosu... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


diye bilinen Sovyet bombardıman uçaklarının st- 


râtejik silahlar sınıfına girdiğini, ifade ederek, pilotsuz olan bu 


uçakların Rusya'dan kalkıp ABD'yi vurabileceğini kaydettiler, SALT- 


GEÇİCİ TEMİNAT 
(TL) 


300.000.00 


1—Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı mahsül Buğday ihalesi 24.12.1979 Pazartesi günü saat 14.30'da Çiftlik İdare Binasında açık arttırma usulü ile Alım-Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2—Bu işin geçici teminatı ©U 000.- liradır. 

5—Tanzim olunan şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde ve Çiftliğimizde görülebilir 

4—İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


Malya Devlet Üretme Çiftliği 


Müdürlüğü 
Boztepe/KIRŞEHİR (Basın:26174-1377) 


2'ye karşı çikan senatörler, bu uçakların anlaşma kapsamına alınmamasını eleştirdiler. 


“Backfire" uçakları, ayrıca, Rusya'daki üssün- den kalkıp Batı Avrupa' 
nın önemli noktalarını 


vurduktan sonra yeniden üssüne dönebilecek bir kapasiteye sahiptir. 


maları ilan olunur. 


Apoculer... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
saygı duruşundan sonrâ cenaze törenine katılmak amacıyla Salördek köyüne gelen TİKP Merkez Komitesi üyesi Gün Zileli bir konuşma yaptı. Zileli Erkılıç'ın mezarı başında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Arkadaşlar, değerli büyüklerim, bugün burada halkımızın Partimizin değerli ve yikit evladı Hasan Erkiliç' 
ı toprağa verdik. Hasan Erkılıç halkın ve Partinin gerçekten değerli bir evladı idi. Her zaman halka bağlı kaldı. Zalimin önünde boyun eğmedi. 
Yıllar önce işçi sınıfının bir ferdi olarak İstanbul' da mücadeleye atıldı. Patronların ve sahtekar sarı sendikaların istismarına karşı mücadele etti. Demir Dökümde çalışırken işten atıldı. 12 Mart döneminde önder bir işçi olarak faşizme karşı direndi. Hapse atıldı, faşistlerin önünde boyun eğmedi. İki buçuk yıl hapis yattı. Daha sonra Haliç Halk Birliğinde faşizme ve Revizoynizme karşı mücadele etti. Hasan'ı yine hapse attılar. 
İki buçuk yıl yattı ve çıktı. Parti saflarında mücadelesini Oo sürdürdü. 


Demir Döküm işçileri- nin 1978 yılında revizyonist zorbalığa karşı mücadelesini (o örgütledi. 
Ve önderlik etti. Partinin sadık bir evladı idi. Parti ona Tunceli'deki arkadaşlarına yardım etmek amacıyla Tunceli'ye gitmesini söylediği zaman bir an bile duruksama- dan parti görevine koştu. İşte Apocular böyle bir işçi önderine suikast yaptılar. Onlardan başka bir şey beklenemezdi zaten. Bu kahpeler Hasan Erkılıç'ı O öldürdüklerini zannediyorlar. Bre kahpe halk düşmanı, Hasan Erkılıç hiç senin merminle ölür mü! Hiç onun yüreğinde parlayan, Parti Bayrağı ve bağımsızlık aşkı söner mi? Şu iyi bilinmelidir ki partimiz ülkeyi anarşiye sürüklemek ve halkı birbirine kırdırmak isteyen faşistlere ve Moskova'nın yönlendirdiği sahte solcu çetelere boyun eğmeyecektir. 
Saflarımızda nice Hasan Erkılıçlar var. Sana söz veriyoruz Hasan Erkılıç arkadaş meydanı bu halk düşmanı çetelere bırakmayacağız. Halkımızın 
Milli Demokratik Devrimini zafere ulaştıracağız. 
Partimizin bayrağı halkın mücadelesinin en önünde dalgalanacaktır. Söz veriyoruz değil mi arkadaşlar "Söz veriyoruz" Tunceli 


halkı meydanı bunlara bırakmayacaktır. Halk, 
Apocu canileri bir bir 


yakalayacak onlardan bir 


l Oğlumuz l 

| SALMAN DOĞAN'ın j 

| doğumunu tüm | 
dostlara 

| duyururuz l 

l Aliye Günnur | 

l Ünverdi 4} 


(15 Aralık 1979) J 


——————. 


İLAN 
İstanbul 4. İcra Memurluğundan 


Dosya No:978/11984 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen 150.000 lira kiymetinde 1 adet Alman malı bir buçuk metrelik demir torna tezgahının 1. açık artırması, 26.12.979 günü saat 12.00-12.30 arasında mahcuzun bulunduğu Balat vapur Iskelesi caddesi No: 29'da yapılacaktır. 

O gün mahcuzâ verilen muhammen değerin W 75' ini bulmadığı takdirde 2. satışı 27.12.979 günü aynı yer ve satte yapılarak en çok arttırana peşin para İle satılacaktır. İhale karar pulu ile delaliye resmi, alıcıya alttir. Almak isteyenlerin satış mahallinde hazır bulun- 


(Basın:9374-1375) 
4. lera MM 
Hüseyin Gündoğan 


bir yaptıklarınıtı hesabını soracaktır. Söz veriyoruz sana Hasan Arkadaş "Söz veriyoruz" 

Zileli'nin konuşması bittikten sonra, Erkılıç'ın mezarı başında biriken kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. 


CHP'li... 


(Baştarafı 1. sayfada) rolar, Hatay'da Kahramanmaraş olayları benzeri bir soykırıma hazırlana maktarırlar"' dedi. 

Kentte terör estirildiğini söyleyen Sönmez, halkın korkusunu artırmak için kentin üzerinde sürekli helikopterlerin uçtuğunu kaydetti. Kentin birçok mahallesinin çevresinde MHP'li militanların yığınaklar yaptığını belirten Mehmet Sönmez hükümeti tertiplere karşı uyardı. 

Hatay'da önceki gün vurulan Mehmet Cuci adh ülkücü dün kaldırıldığı hastanede öldü. 

Olayla ilgili olarak 5 
kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan, Verem 
Hastanesi yakınında Alevi bir yurttaşın fırını,sahte solcular tarafından yakıldı. Sahte solcular fırın isahibi yürttaşa fırınını açtığı için saldırdılar. Çıkan yangında fırının önünde bulunan Murat marka oto ateş alıp yandı. 

Bu arada, Alevi yurttaşların oturduğu Bağrıyanık Mahallesinde bazı ,evlerin yakıldığı ve ağır silahlarla tarandığı bildiriliyor. 

Olaya müdahale eden iki polisin “le kurşunlanarak ağır yaralandıkları öğrenildi. 


r F 

(Bastarafı 1. sayfada) toplantıda, siyasi partilerin İl Başkanları şehirde barış, birlik ve huzurun sağlanmasını istediler. 
Toplantı sonucunda ortak imzalı bir bildirinin yayınlanması önerisine Türkiye İşçi Köylü Partisi İl Başkanı, MHP'nin imzasının sözkonusu: bildiriye konulmaması halinde ( katılabileceklerini söyledi. MHP'nin bildiri- yi imzalamasına karşı çıktı, Türkiye İşçi Köylü Partisi İl Başkanı basına yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: 

"Partimiz bu toplantıda anarşinin kaynağı olan MHP'nin imzasının yer aldığı bildiriye imza atmayacağını belirtmiştir, Çünkü anarşi nihrakı olduğu delilleriyle ortaya çıkan MHP ile aynı bildiriyi imzalam onu gizlemeye ve meşru gösterme- ye hizmet etmektedir. 
MHP'nin bu tür bildirilerine ve başsağlığı telgraflarına rağmen henüz imzaların mürekkebi kurumadan teröre devam ettiğihi her gün yaşıyoruz. 
Huzursuzluğun kaynağı olan MHP ile birlikte huzur sağlanabilir mi? 

Toplantının sonucunda TİKP, MHP ile aynı. 
bildiriye imza koymayı kabul etmediği için imzalı bildiri yerine toplantı- ya ilişkin bir açıklama yapılmasıyla yetinildi. 

Konuyla ilgili görüşlerini aldığınız TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek "Biz CHP, AP ve 
MSP ile anarşiye karşı ortak tutum almaya hazırız. Hatta bu tutumu ülke için zorunlu görüyoruz. Ancak MHP anarşinin kaynağıdır. Bu nedenle anarşiye karşı mücadelenin hedefidir" dedi. 


BAKIRKÖY 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI 


1976/2210 Esas 


İpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen Bakırköy, Kartaltepe bağlar mevkiinde 
kain 25 pafta, 936 ada, 238 parsel sayılı 405 
M2 miktarlı 6 katlı 12 meskenli apartmanın 10/ 
660 arsa paylı bodurum katta 1 nolu dairenin 
tamamı Bakırköy 2. İcra Memurluğundan açık 


artırma ile satılacaktır. 


İMAR DURUMU: İstanbul Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 16.1.197 tarih ve 5306 
sayılı yazılarında bina yüksekliği 15.50 m. Bina derinliği azami 20m. ön bahçe mesafesi 5m. 
Yan bahçe mesafesi 3 m. Arka bahçe mesafesi 3 
m. ve ayrık nizam şeklinde inşaata müsade edil- 


mektedir. 


GAYRIMENKULUN EVSAF VE KIYMETİ: Bahis konusu gayrımenkul, Bakırköy kartaltepe mahallesi incirli yolu üzerinde yeşilada sokağın- dan saptıktan 75 m. ilerideki Koraç sokaktan takriben 50 m. mesafedeki sağ tarafdaki Bilaç sokakta 25 pafta, 436 ada, 238 parsel sayılı 
405 m2 miktarlı arsa dahilinde 2 kapı nolu Özan isimli 6 katlı Betonarma apartmanın bodrum katında 1 nolu dairesidir. Daireye girişte 
1 antre sağında bir banyo solunda bir oda, giriş antresinden bir hole ve buradan da bir salo- 


na geçilmektedir. 


Takriben Nafi 


sahası 38 


m2 civarında bulunan dairenin oda ve hol zemini marley, salon zemini parke, diğer bilimum zeminler karemozaik döşelidir. Banyoda bir lavabo, bir klozer duş tertibatı, bir şohben mevcut olup, duvarları kriş altına kadar sarı renkte fayans ile kaplıdır. Mutfakta sabit beton tezgah üzeri ve cephesi 4 sıra fayans kaplı altında adi dolapları bulunmaktadır. Dairenin Banyodan gayri bütün duvarları kağıtla kaplı olup, su, elektrik ve kalorifer mevcuttur. Netice olarak Apartmanın mevkii, imar durumu, tarz inşahası kıymete müessir bütün hususlar göz önünde 


tutularak bugünkü alım-satım 


raicine göre 


bodrum kata 10/660 arsa paylı 1 nolu dairenin tamamına 288.-TL. kıymet takdir edilmiştir. 


SATIŞ ŞARTLARI: 


1-)Sâtış 5.2.1980 Salı 


Günü saat 10.00-10.30'a kadar Bakırköy 2. İcra Memurluğundan açık artırma ile yapılacak- 


tır, 


Bu artırmada tahmin 'edilen kıymetin 


%75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa Alacakları mecmunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 15.2.1980 Cuma günü saat 10.00 ila 10.30 
aresı aynı yerde ikinci artırmaya çıkartılacaktır, bu artırmadada rüçhanlı alacaklıların alacaklarını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ençok 


artırana ihale olunur. 


2-)Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10'nu nisbetinden pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilinir, Tellaliye resmi, ihale pulu, Tapu Harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş veriler satış bedelinden ödenir, 

3—İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir) Bu gayrımenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve hesaba dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize 


bildirmeleri lazımdır. 


Aksi 


takdirde haklari 


Tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan 


hariç bırakılacaklardır. 


4—Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İ.İ.K.nun 133. maddesi gereğince ihale fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve 7/10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. z 

5—Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde, isteyen -alıcıya bir öfneği 


gönderilebilinir. 


6—Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklârı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1978/2210 Esas sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 12.12.1979 


(Basın: 9363-1365) 


——— — 


“İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar (Söwun/snr) 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun/snt) 300 TL1) 8. sayfa (Sütun /5nt.) 400 TL D S. sayfa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sötun/snt.) 100 TL O 


ABONE ÜCRETLERİ 

Yurtiçi Yı 

3 aylık 450 TL 3 aylık 675 TL 
6 aylık 900TL 6 aylık 1350 TL 
1 yillik 1800 TL 1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3, Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 22 49 54 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GONTUR. 
Dağıtım; GAMEDA 


BOROLAR, fi 

ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 10 90 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.1 13. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42/0) TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok, 27/10 Tel: 39 00 Ti SİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat: 3, No: 30, Dörtyol Tel: 3857 


YURTDIŞI BOROLARI 
ALMANYA | FRANSA 
Burgstr. 78; | 95 Rue de la 
6 Frankfurt | Jongulere, 
I/M 60 | 75017 Paris 


0611 437 595 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adma sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O.:. GÜRHAN ERTOR Ankara Temsilcisi: DOĞAN YURDAKUL 


BELÇİKA 

188 rue 
Vosaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472120 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


ISVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


YZ9-0VEZZ 


Tel: 08/296 628 


Kahramanmaraş katliamının yıldönümü nedeniyle 
Türkiye Işçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in demeci: 


"K.Maraş olaylarını 


tertipleyen MHP'den hesap sorulmamasının faturası çok pahalıdır” 


Bugün Maraş Katliammı lanetleyerek kaybedecek zamanımızın. olmadığı bir noktadayız. Çünkü mesele yeni Maraş olaylarının önlenmesidir. Bunun için herşey ~ den önce Maraş Katliamını planlayan, tertipleyen ve uygulayan örgütü cesaretle ve açıkça tespit etmek gerekiyor. Bunu yapmak millete karşı bir borçtur. Bu örgüt hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde kendini gösteren MHP'dir 

Maraş Katliamını düzenleyen MHP'den ve bütün uygulayıcılardan hesap sorulmalıdır. Bu parti, mezhep düşmanlığı ve ırkçılık bayrağını açmıştır ve şu gün Tokat'ta Hatay'da, gene Maraş'ta, özetle farklı mezhep ve ırktan yurttaşlarımızın yaşadığı illerimiz- de yeni tertipler peşindedir, 

Solculuk adına ortaya çıkan çeşitli kışkırtıma grupları da bu tertiplere çanak tutmaktadırlar 

Maraş olaylarını tertipleyen MHP'den hesap sorulmamasının faturası çok pahalıdır. Ne yazık ki, bunun acısını çekmekle karşı karşıya olan bütün ülkedir. 

Mezhep kavgaları ülkemizi daha büyük kargaşalıklara götürmekten ve kuzeyden gelen tehdit karşısında zayıflatmaktan başka birşeye hizmet etmemektedir. 

Maraş davası sonuçlanmalı, adalet yerini bulmalı “katiller cezalandırılmalı ve arkalarındaki örgütten hesap sorulmalıdır, Milletçe seferberlik açılarak alevi ve sünni kitleler arasındaki birlik sağlanmalıdır. 


Evler yakılır, dükkanlar yağma edilir, insanlar boğazlanıp, kurşuna dizilirken, ca» mina “üç hilal" çizilmiş sapasağlam duran bir dükkan... Fazla bir şey eklemeye gerek var mı? 


MSP 
Grup Sözcüsü 

Battal , herkesi provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırdı 


ANKARA(ÖZEL) 
Milli Selamet Partisi Grup sözcüsü Şener Battal Kahramanmaraş katliamının yıldönümüyle ilgili deme- 


cinde,bütün herkesin bugün de bu tür provokasyonlara karşı uyanık olmasını istedi 

Battal şöyle dedi 

“Kahramanmaraş olayları Türkiye'de kardeşlik ve iç barışın ne ölçüde bozulabileceğinin acı bir örneğidir 

Dış güçler, Türkiye'yi böylesine huzursuz edecek o- 


yunlar o tezgahlamaktadırlar Milletimiz her türlü provokasyona karşı son derece uyanık olmalı, milli birlik ve beraberliği korumalıdır 

MSP, 50 milyon Türk insanının sulh, sükun ve huzur İçinde kardeşçe yaşaması için barış mesajı en kuvvetli olan bir partidir. Maraş olaylarının acılarını gidermek ve Maraylıların tekrar birbirlerine kin duymadan dostça yaşayabilecekleri huzur ortamını sağlamak, başta iktidar olmak üzere bütün siyasi kuruluşların en önemli görevidir 

Milletimiz böyle acı günleri inşallah bir daha gör meyeceklir 


A) Kahramanmaraş katliamında ölen yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz 


Bugün Kahramanmaraş davasında mahkemede bozuk plak gibi, ''Görmedik, duymadık, bilmiyoruz" diyenler, 


dün ellerinde silahlar, sopalar, sokak sokak, ev ev dolaşıp insan avlıyorlardı. İşte MHP'nin "masum"ları 


SANIK SANDALYESİNE MHP 


1978 yılının son günlerinde Kahramanmaraş'ta uzun bir dönemdir körüklenen kışkırtmalar büyük 
bir katliama dönüşüyordu. 
Olaylardan sonra, tüm uyarılara rağmen, 


durumun bu hale gelmesini seyreden tüm yetkililer, gene taziyet mesajları yayınladılar. Oysa bu olayları tertipleyen ve planlayan örgüt biliniyordu. Gazetelerde çıkan resimlerle olayların sorumlularının ve örgütün kimliği belirlenmesine rağmen,gene de kimse olay- 


ları MHP yaptı demiyordu, Bu saldırganı cüretlendiriyor ve 'daha başka saldırılara girişmesine imkam ta- 


nıyordu. 


Oysa halk,katillerin kim olduğunu tek sözcükle ifade ediyordu MHP Olayların görgü tanıklarından TİKP Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Haydur Güngör ün anıları: 


Katliamın 1. yıldönümünde, bu acı olayda 


hayatını yitiren tüm yurttaşlarımızın anısı önünde eği- 


liyor, olayların canlı tanığı TİKPKahramanmaraş İl Başkanı Avukat Haydar Güngör'ün anılarını yayın- 


hyoruz: 


22 Aralık 1978 saat 
17.30 sıraları. K.Maraş'a Göksun yolundan giriyoruz. Şehrin sokakları bomboş. Sadece horoz sesleri duyuluyor. Köylülerin deyimiyle "şafak söküyor", Otobüsten indikten sonra temiz havayı çekerek uykulu uykulu eve giriyoruz. Vakit erken. o Uyuyoruz. 
07.330 kapı çalınıyor. 
Herhalde köylüler geldi diyorum. Kapıyı çalan İl Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaş. Çok üzgün ve yüzü sapsarı. Hayrola diyorum. "Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak'ı öldürdüler"' diyor. Orada öylece kaldım. Arkadaş, “cenazeleri kaldırılacak" dedi. Hepimiz birlikte çıktık. İkinci kez eve dönüşüm bir buçuk ay sonra oldu 
OLAYLAR BAŞLIYOR 

22 Aralık sabahı şehir 
çok kalabalık. Gecenin sessizliği hayra alamet değilmiş. Köylüler gece- den duymuş. Kara haber çabuk ulaşır. Koşup gelmişler. Faşist katiller tarafından katledilen kardeşlerini son yolculukla” rında uğurlamak istiyorlar, Canilere karşı nefretlerini dile getirmek istiyorlar. Hastanenin önüne toplanmışlar. Biz de gittik, Otopsinin bitmesini bekliyoruz. Otopsi gecikiyor, Tunceli'den gelme yaşlı bir amca, "Oğul bu İşte bir bit yeniği var. 
Otopsi bu kadar geç olur mu?" diyor, Hayat, tecrübeli amcayı haklı çıkardı. Gün cuma günü, Cuma günleri Ulu Cami kalabalık olur, Otopsiyi geciktiren başhekim bunu biliyor. Cenazeler Cuma namazından sonra teslim ediliyor, Kortej ağır başlı ilerliyor. MHP'li katiller bayrak açıp toplanmış lar. Onlar toplanıyor, polis ve asker seyrediyor Yolumuz kesildi. Düşman silahını yağlamış ve pususunu kurmuş, Dönelim diyoruz dinletemiyoruz. Halk pusunun üzerine üzerine götürülüyor Taşlar yağmaya başladı Binlerce ölü olabilir. Birkaç polis ve asker binlerce insanı ölümden kurtarıyor. Cenazeler ellerimizde Yürükselim Mahallesine döndük. Katliam bitene kadar da orada kaldık. 

CAMİDEN YAPILAN 
KIŞKIRTICI ANONS 

23 Aralık 1978 sabahın 07.30 sıraları. Mağralı Mahallesi tarafındaki bir camiden yapılan anonsla uyanıyoruz. Çı gırlkan bir ses "Dünkü olaylar sırasında iki din kardeşimiz komünist A leviler o tarafından şehit edilmiştir. Dinini" seven Müslüm toplansın” 
diyor, Saldırganlar toplanıyorlar, Biraz sonra saldırı başlıyor, Silah sesleri geliyor, Halk telaş içinde, Ne asker var, ne po lis, Vilayeti arıyoruz. Ce- 


Saat 


vap veren yok. Hemen Ankara'yı arıyoruz. Kime güvenebiliriz ki? Hükümet de! bir hayır yok. 
'Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Merkezine telefon ediyoruz. Durumu ve saldırıyı anlatıyoruz. Telefonun sahibi korkudan titriyor. Evi hemensınırın başında. 


BAKANIN TUTUMU 


Telefonlar durmadan çalıyordu.Ankara'ya binlerce telefon yağdı. Her telefon eden Hükümet- den yardım istiyordu. Bizim verdiğimiz haber üzerine Aydınlık muhabiri doğruca İçişleri Bakanına gidiyor. '"'Maraş'tan şimdi haber aldık. Durum çok feci, Yüz kadar ölü varmış" diyor. Bakan ciddiye almivor "Jandarma ve polis var 
Görev başındadır ve durum sakin diyor." Tekrar 
CHP Genel Merkezini arıyoruz. Haberi toplantıda duyan Başbakan sapsarı kesilmiş. Kıbrıs'a kısa sürede çıkartma yapan ve aslan kesilen Başbakanımız üç günde Maraş'a çıkartma yapamadı. Halkı canilerle başbaşa bıraktı. 

23 Aralık saat 13.00 
sıraları. Olayları yatıştır mak için gelen Gaziantep Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Bo: 
ğuş, VVilayette olayları nasıl bastıracağını , düşünüyor, 22 Aralık günü saat 18.00'de Maraş'a gelmiş ve olup biteni öğrenmiş, Geceyi de şehirde geçirmiş. Mahmut Paşa askerlerine ateşi yasaklıyor. Yani eşkiyaya dokunmak yasak diyor. 
Vilayet odasında eşkiya” 
yı yatıştırmanın yollarını düşünüyor. Muhtarları topluyor. 


MUHTARLARIN 
ÖNERİSİ: 
"EMEKLİ MUFTUNÜUN 
KONUŞMA YAPMASI" 


Muhtarlar, kendisine parlak bir fikir söylüyorlar. "Paşam Halil Hoca'yı çağır. Maraş halkı kendisini çok sever ve dediğini yapar. Emrine bir hopar-İörlü araba tahsis edin. 
O halkı yatıştırıcı konuşma yapsın ve olaylar önlensin.' Mahmut Paşa muhtarların dediğini yapar ve Halil Hocayı görevlendirir. Halil Hoca Maraş'ın emekli müfiusüdür. Bu sırada saldırganlar onlarca insanı katletmişler ve katliam devam etmektedir. 

Halil Hoca altında araba ve elinde mikrofon dolaşmaktadır. Halil Hoca'yı dinleyenler coşmak- ta ve kesip öldürmektedir. Saldırganlar muhtarların dediği gibi Halil Hoca'yı dinlemektedirler. 

Askerler saldırı sırasında Yürükselim'e geldiler, Binbaşı Kemal Gündüz saldırıya uğrayanları içeri doldurdu, Bu binbaşı Maraş'a getirilen Piyade Ta burunun komutanıydı. 


Maraş'a gönderilmesinin sebebi olayların çıkması halinde müdahale edip bastırmaktı. Yanında kariyerler de vardı. Şimdi 


öğrendiğimize göre bu kariyerlerde mermi de yokmus 


Olaylarla ilgili Sıkıyönetim Komutanlığına anılarını anlatan dört subay raporlarında şöyle diyorlar: "Asla halka ateş edilmemiştir" Saldırganlar ve eşkiyalar ne zamandan beri halk oldu. 
Bunun hesabı sorulmayacak mı? Ateş emrini yasaklayan kimdir? Bu sorulmayacak mı? 

TELEVİZYONUN 

CANİLERE YARDIMI 

Televizyon olayları ters şekilde veriyor 
Haberin veriliş şekli canileri sevindiriyor. Caniler yakıp yıkıyorlar. Tedbir için gelenler seyrediyor Caniler ikinci günü saldırı için hazırlık yapıyorlar Yenimahallede bir evde toplanıyorlar. Zaten saldırıya uğrayacak evlerin listesi hazır. Bombayı, gazyağı, benzini ve sila hı kimin getireceği, kimlerin atacağı tek tek tespit ediliyor., Vali, sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor. Tertipçiler, istedikleri gibi hazırlanıyorlar. 
Askerler sokak başlarında sağa sola giden canile- 


Siv 


© Apocu-Bucak çatışması ilçeyi kan gölüne çevirdi 


© Genç gelinler kaçırıldı milyonluk fidyeler istendi 


emal Demirel I 
Bu güne kadar hakkında mahkum saklıyor, silah saklıyor diye sayısız şikayet olan Bucak'ın evi hiç aranmamıştı. İlk defa arandı 
Evde yedi adet 14'lü tabanca, biradetde otomatik tüfek bulundu 
Bucak, silahların kendisine ait olduğunu söyledi. Milletvekili olması- nın verdiği dokunulmazlık nedeniyle, hakkında harfiangı” bir yasal işlem yapılmadı i APOCUNUN 
BABASINI i ÖLDÜRDÜLER 
Bölge Yatılı Öğretmen Okulunun hademesi, Bucak'ın adamlarından Halil Beyazkaz ve Mehmedi El Araba 
İ tarafından Hacı Hıdır çayı kıyısına götürülüp öldürüldü. Oğlunun Apocu olması yüzünden. 
Halebi köyünde "'ca nanlık"' (tarla sulayan) yapan bir kişi, oğlu Apocu diye, Bucak'ın a damlarından Aydın Gü- 


ri seyrediyorlar. Ankara ya olayların yatıştığı ve güvenlik kuvvetlerinin duruma hakim olduğu bildiriliyor. Televizyon bunu tekrarlıyor. 


46 06 NUMARALI 
TELEFON 


Biz olayları sadece Yürükselim de yaşamadık. 
Bütün mahallelerdeki olayları hemen hemen zamanında (o öğrenebildik. 
46 06 numaralı telefonun 
sağladığı faydayı hiç bir zaman unutmayacağız Katliamın ortaya çıkarılmasında büyük rol oynadı. Biz bu telefon vasıta sıyla Ankara ile irtibat kurmamızın yanında şehir içindeki bütün telefonlarla da irtibat kur duk. Bazı yurttaşlar telefonla konuşurken vuruldular. MHP Milletvekili “Türkiye İşçi Köylü Partisi savaş kurmayı gibi her saat başı basın bülte- ni çıkarmakta ve bütün olanları bilmektedir" diyerek hem bir gerçeği belirtiyor hem de partimize saldırıyordu, Onlar halkın kuzu gibi kendilerine boynunu mu uzatacağını sanıyorlardı? MHP'li canilere karşı direnen halk, demokrasi taraftarı güçler bu caniler karşısında birleşmekten başka yol olmadığını görüyorlar. 


lek tarafından öldürüldü 

KÖY BASKINLARI 

Bucak'ın adamları, atlı olarak Kurdek köyünü bastılar. Köyü ön ce kurşunladılar, sonra ateşe verdiler. 20 hanelik köy tümüyle yandı İnsanlar kaçtı, kaçamayanlardan bir kaç tanesini yakalayıp İncaz köyüne götürdüler. Mahkumlar, yiyip içip uyumaya başlayınca, köylüler kaçarak Bekçili köyüne geldiler. Bu köyde bulunan komando as kerlere sığınarak, Sive rek'e geldiler, canlarını kurtardılar 

Hasanviran köyüne üstüster bir kaç defa silahlı baskın düzenlen» 
di. Köylüler köyü tümüyle terkettiler 

Aksun köyünün etrafını saran atlı mahkumlar köyü ateşe verdiler Köylülerin kaçıp canla rını kurtarmasına fazla ses çıkarmayan Bucak' 
ın adamları, beş öğrenci 


E Katliam örgütü MHP'den 


hâlâ hesap sorulmadı 


Olaylardan sonra askeri birliklerce yakalanan saldırganlardan bir grup götürülüyor. 


OTURTULMALIDIR 


HBF, Almanya'da üç ilde "K.Maraş Katliamının 


Hesabı Sorulsun” yürüyü 


z nai E s 

FRANKFURT(ÖZEL) 

Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF) 15 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Mainz, Stuttgart ve Vupertal kentlerinde "K Maraş katliamının hesabı sorulsun'"' yürüyüşleri düzenledi. Yürüyüşlerin her birinde 150'ye ya kın yurttaş yürüdü, Yürüyüş kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, Batı Alman Televizyonu Vupertal yürüyüşünü canlı yayın olarak verdi Stuttgart, Mainz ve Vupertal yerel basını yürüyüşlere geniş yer verdi. Mainz'de yürüyüş ten sonra düzenlenen mitinge 300 yurttaş katıl dı, Mainz İşçi Gençlik Derneği yöneticileri 


(2) 


leri düzenledi 


ill, yaptıkları konuşmalarda. MHP ve sahte solu teşhir ettiler. Yürüyüş boyunca halktan Aydınlık için 250 m ırk toplandı, 

Vupertal yürüyüşü sonunda yapılan salon 


toplantısında,HBF Başkanı Alı Kılıç ve bir tem silci birer konuşma yaptılar. Ali Kılıç Maraş katliamını MHP'nin tertiplediğini, MHP'den 


hesap sorulması gerektiğini belirtti. Toplantıda İranlı öğrenciler Konfederasyonu (CÌS), Afganlı Öğrenciler Federasyonu (FASA) ve Bielefeld Üniversitesi İranlı Öğrenciler temsilcisi daya” 
nışma mesajları okudular. Aydınlık için 240 
mark yardım toplandı, 
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| siverek'ten göç devam ediyor 


© Apocuların saldırısı aşiretler arasında karşılıklı vuruşmalara yol açtı 


nin kaçmasını önlediler ve evin içinde diri diri yaktılar. 

Bu köylerle 
Bucak'ın bir alıp vere mediği yoktu aslında 
Bu köyler Kürt köyleri 
Celal Bucak'ın ZAZA olduğunu bilen Apocu lar bu köylere yerleş mişlerdi. Köylüleri Bu cak'a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar, fakat başa rı olamıyorlardı. Bu cak, bu köyleri bu yiiz den bastırıyordu. 

Bu arada Uzunların 


Celal 


köyü Şaraptul, üüstüste. 


iki defa basıldı, Sonuncusunda Bucak'ın adamları koyunlara u 

koyup götürdüler, 
Mehmet Celal Rucak köy baskınlarına bizzat katılmıyordu 
Kardeşi Hakkı, Hakkı' 
nın karısı Müzeyyen, kız kardeşleri Yıldız 
Bucak, köy baskınlırını yönetiyorlar, mahkum lara emir veriyorlardı 

NAMUSA 

EL UZANDI 
Bucaklar - Apocular 


çatışması, derken her ikisini de, Bucaklı, Apocu diye yoksul halka sal dırmaya başlaması sonucu, ilçede can mal güvenliği tümüyle yitti. Otorite kalmadı 

Daha önce aralarında herhangi” bir düşmanlık, sevmezlik 


nedenle kan davası olanlar, bir birlerini vurmaya, Apocuların veya Bucakların uzerine atmaya başladılar 

Bazı küçük çapta eşkiyalar türedi, bir adamın yanına gidiyorlar, falan mahkum şu kadar para istiyor, deyip istedikleri parayı alıyorlardı. adı geçen mahkurun haberi olmadan. 

Bu arada, ilçede, ösellikle köylerde genç gelinler kaçırılmuya başlanıyor. Gelinin ailesinden mali durumuna göre bir milyon, yarım milyon fidye isteniyor Ailesi, istenen fidyeyi ödeyip gelini kurturdık tan sunia boşuyor, Hiç bir gelin veya üilesi, bu 


yüzden davacı olmuyor, namus meselesi gizli tu tuluyor. 


Yine bu arada, Bucak'ın mahkumları firsat buldukça eski düş manlıklarından dolayı birbirini vuruyorlar, Uzunların üzerine atılıyor. Uzunlar, hiç bir olaya karışmadıkları, ö zellikle karışmamaya itina gösterdikleri halde, birçok cinayette, Bucak, Uzunların isimlerini verdi, böylece isimleri mahkuma çıktı 
MAHMUT TATAR'IN 
TRAKTÖRÜ YAKILDI 

Demeni köylüsüne topraklarını satan sonra köylüleri silah zoruyla topraklan atan köyün a gası Mahmut Tatar'ın iruktörü ilçe merkezin» 
de yakıldı. Tatar daha önceden bir köylüyü öldürmekten bir ay kadar hapis yatmıştı, Bucaklari destekliyordu. 

Köy baskınları devam ediyordu, Apocu 


ların çevredeki şefi du- 


rumunda olan Piling lakabiyla tanman Mehmet Milli'nin köyü Bucak'ın silahlı adamlarıyla basıldı. Köy ateşe verildi. 

İki defada İzolların 'Tezkirap köyü basıldı. 
İki gün iki gece silahlı çatışma devam etti, Ölenlerin kaç kişi olduğu bilinmiyor 

Bu çatışmalar sırasında, saldırıya uğrayan köylüler de» silahla cavap veriyorlardı, onlar içer- de mevzide olduğu için, Bucakların adamları da» 
ha çok yaralanıyor, ölüyordu, Mehmet Celal 
Bucak sık sık şu kadar adamım öldü derken, doğruyu söylüyordu, ancak ölenler saldırıya uğrayan adamlar değil, saldırı sırasında yaşa mak İçin ateş edenlerin kursunlarıyla ölenlerdi 


YARIN: 

Hacı Osman'ın ölümünden sonra, 
Bucaklar ölenleri izlemeye başladılar. 


